
Jihadi Jackye BrîtanîKet Deste Şervanen YPG'e 

Welatiye Brîtanî e endame DAÎŞ'e ku wekî ‘Jihadi Jack’(Jack e Cîhadî) dihat nasîn JackLetts ji aliye YPG'e ve hatiye girtin. Li gorî çapemeniya Brîtanî, Jack ji rojnameya Al Arabiya re axiviya û xwestiye vegere gel dayika xwe. 

Berdewama nuçeye di rûpele 37'an de ye 



"Ger ku seroken cîhane penaberbûna" 

Wenesaze Surî Abdullah Al Omari seroken cîhane wekî penaber xez kirin. Wenesaz ye ku bi xwe penaber e, di stüdyoya xweya li Bruksele di 19 mehan de xebate xwe gedand û li Dubai Gallery peşangehek vekir. 

Berdevama nuçeye di rûpele 38'an de ye 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^^k Ingiltere’de yaşanan son terör saldırısından sonra gözler Ingiliz istihbarat servisi MI5’e çevrildi. Her üç terör 

İH mmmm IH saldırısını gerçekleştiren saldırganların MI5’in takibinde olmalarına rağmen saldırıların neden durdurulam- 

■ I ^V^H adığı sorusu gündemde. Özellikle son London Bridge saldırısını gerçekleştiren Khuram Butt, iki sene önce 

■■ çekilen Channel 4’te yayınlanan ‘The Jihadis Next Door’ adlı belgeselde yer almış ve tüm kamuoyu kendisini tanımıştı. 
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Kahvaltılarda Altın Dağıtmak Varken, 


KİM NE EDER 
GENEL SEÇİMLERİ! 



Aladdin Sinayiç 

Birleşik Krallık, yarın tarihinin en önemli seçimlerinden birisine tanıklık edecek. 
Avrupa genelinde olduğu gibi Birleşik Krallıkla da göçmen karşıtlığı ve ırkçılık yükselişte. Art arda terör olaylarının da bu yükselişi daha da perçinlediği böylesi bir dönemde Birleşik Krallık vatandaşları da sandık başına gidiyor. Yazımızın konusu aslında Türkiyeli toplumun bu seçimlere yaklaşımı ve ne kadar ilgili olduğu, daha doğrusu ne kadar ilgisiz olduğu. Ama bundan önce 8 Haziran seçimlerinin neden bu kadar önemli olduğuna ve seçimlere bir gün kala genel fotoğrafa bakalım. 

Bu seçimler Avrupa Birliği’nin geleceğin¬ den tutalım, Kuzey İrlanda ve İskoçya’nın da gelecek rotasını belirleyecek. Emekliden tutalım, emekçiye kadar, göçmenden evsizlere kadar, üniversite öğrencisinden ilkokul öğrencisine kadar, en zengininden en fakirine kadar bir bütün tüm toplumu etkileyecek bir seçim sonucundan bahsediyoruz. 

Herşey Ocak 2013’te bir seçim yatırımı olarak başbakan David Cameron’un Avrupa Birliğini referanduma götüreceği vaadiyle başladı. 

Bu söz Mayıs 2015 genel seçimlerinde Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidar olmasını sağladı. 

Haziran 2016’da yapılan AB referandumunda Birleşik Krallık %51.9 oy oranıyla çıkma kararı aldı. Ama İskoçya ve Kuzey İrlanda yüksek bir oy ile kalma kararı vermişti. 

Referandum vaadi David Cameron’a başbakanlık koltuğu kazandırmış, olsa da referandumun sonucu onu koltuğundan etmeye yetti. Cameron’un yerine Birleşik Krallık tarihine Demir Kadın olarak geçen eski başbakan Margaret Thatcher’in ruh ikizi sayılabilecek Theresa May başbakanlık koltuğuna oturdu. 

Ve kriz daha da derinleşti. Yalanlar, u dönüşleri, kandırmalar, tutulmayan sözler havada uçuşurken, ırkçılık, göçmen karşıtlığı, nefret suçları, ekonomik kriz daha da büyüdü, îskoçya’nın yeniden bağımsızlık referandumu yapma kararı. 
Kuzey İrlanda’nın geleceği üzerine tuz 


biber oldu. Bunların altında ezilen hükümet 
kurnazlık yaparak keskin bir manevra ile 18 
Nisan’da kimsenin beklemediği bir erken seçim kararı aldı. 

Ülke genelinde bunlar yaşanırken, Ana Muhalefette olan İşçi Partisinde sular hiç durulmuyordu. Mayıs 2015 genel seçimlerinde İşçi Partisinin yaşadığı başarısızlık Ed Milliband’ı genel başkanlık koltuğundan etmişti. Eylül 2015’te yapılan kongrede Jeremy Corbyn oyların yüzde 60’mı alarak partide büyük bir depreme neden olmuştu. 

Corbyn genel başkanlığa aday olabilmek için ihtiyaç duyduğu 35 milletvekilinin imzasını, başvuru süresinin bitmesine iki dakika kala tamamlayabilmişti. Hatta imza verenler arasında genel başkanlık yarışın¬ da rakip olan milletvekilleri de vardı ve bu rakipler alay edercesine, ‘sadece adaylarda renklilik olsun diye imza verdik’ demişlerdi. 

O zamandan bu yana Birleşik Krallığın en çok konuşulan politikacısı olan Corbyn hem kendi partisi içerisindekilerin, hem medyanın, hem de muhalif partilerin saldırı hedefi olmaktan kurtulamadı. Peki Jeremy Corbyn neden bu kadar hedef tahtasına oturtulmuştu? 

Çünkü Jeremy Corbyn hiçbirisine benzemiyordu. 1983’ten bu yana parlamentoda olan Corbyn, hep muhalif kişiliği ile ön plana çıkmıştı. Parlamentonun en az harcama yapan milletvekili, altındaki bisikleti ve başındaki kasketi ile Finsbury Park’m oralarda her an karşınıza çıkabilecek, göçmen toplumların yaptıkları tüm etkinliklerde göreceğiniz, savaş karşıtı, ırkçılık karşıtı tüm eylemlerde en önde yürüyen, gerektiğinde kendi partisinin sağ politikalarına bile karşı durabilecek, giysilerini ünlü mağazalardan değil Finsburry etrafındaki yerel konfeksiyonlardan alan, hatta 1 pound shoplarında karşınıza çıkabilecek, yardım kesintinizde, ev ihtiyacınızda sizin adınıza gerekli yerlere mektup yazacak, mütevazi yaşamı ile bizden birisidir Jeremy Corbyn. 

Bu yüzden merkez medya, zengin takım ve üst sınıf politikacılar hep nefret etti bu adamdan. Bizden nefret ettikleri gibi, bizim gibi olan Corbyn’den de nefret ettiler ve hep saldırdılar. 

Tüm bu saldırılara rağmen Corbyn ülke siyasetine yeni bir heyecan getirdi. Gençler 


başta olmak üzere, siyasetten umudunu kesmiş yüzbinlere yeniden umut oldu. 

Ve herkesin alay ettiği kişi şuan ülkenin başbakanı olmaya bir nefes kadar yakın. 

Bu hafta yapılan anketlerde Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidar olabilecek çoğunluğu yitirdiğini, îşçi Partisi ile arasında sadece 1-2 puan fark kaldığını gösteriyor. 

Peki bu kadar hassas bir süreçten geçerken ve seçim sonucu en çok biz göçmen toplumları etkileyecekken bizim toplum kurumlan, temsilcileri neler yapıyor, ne kadar ilgililer? 

Maalesef bizim kurumların ne dünyadan, ne de yaşadığı ülkeden haberi yok, öyle bir yoğunlaşması yok! Dernekler kahvaltı yapıp altın dağıtma, piknik yapma, festival yapma yarışındalar. Hitap ettikleri üyelerini ülke siyaseti hakkında bilgilendirme, yön verme ve eğitme gibi bir dertleri yok. 

Geçtiğimiz hafta ‘Toplumumuz ne düşünüyor’ diye bir haber yapalım dedik. 
Görüş sorduğum 15 tane kurumdan sadece 
4 tane (Londra Kürt Halk Meclisi, Britanya Alevi Federasyonu, Halkevi ve Tohum Kültür Merkezi) kurum görüş bildirdi. 
Geri kalanlar maalesef görüş bildir-e-me- di. Çünkü söyleyebilecek bir sözleri bile yok. Takip etmiyorlar, ne olduğunu bilmiyorlar, ülke siyasetinden kopmuşlar ve gündemlerinde seçimler yok. Kahvaltı yapacaklar, altın dağıtacaklar, piknik yapacaklar, içi boş festivaller yapacaklar... zamanlarını, enerjilerini bunlara harcayacaklar! 

Bu derneklerin pratikleri tamamen farklı bir yazının konusu, ancak şu belirlemeyi yapmadan geçemeyeceğim. Şuan bu derneklerin yaptığı en iyi ve tek şey toplumu apolitikleştirmekten başka hiçbir şey değil! 
Yazık ediyorlar, o binalara ödedikleri kiralara yazık ediyorlar, harcadıkları enerjiye yazık ediyorlar, topluma yazık ediyorlar! 

Bu derneklerin yüzde doksanını görüş bildiremeyecek kadar kopmuşken, görüş belirten yukarıda bahsettiğim 4 kurumun da seçimlere yaklaşımı yine sorunlu. 

Jeremy Corbyn uzun yıllardır Türkiye’deki hukuksuzlukları ve insan hakları ihlallerini her fırsatta en yüksek sesle dile getiren bir siyasetçidir. Daha bir hafta önce Jeremy Corbyn Türkiye ile ilgili çok net açıklamalarda bulundu, iktidar olmaları 


halinde ilişkilerinin silah ticareti ve ekonomi odaklı değil, insan hakları ve demokrasi odaklı olacağını belirterek, Türkiye konusunda sert bir politika izleyeceğini ifade etti. 

Hem HDK İngiltere, hem de Londra Kürt Halk Meclisi uzun uzadıya Muhafazakar Parti’nin Türk devleti ile silah ticareti üzerinden yürüttüğü ilişkiyi eleştirirken, seçimlerde kimin desteklenmesi gerektiği ile ilgili topluma net bir mesaj veremiyorlar. Net bir tutum yok ortada! Durum böyleyken ‘demokrat adayları destekleyelim’ çağrısı hiç bir anlam ifade etmiyor. 

Aynı şekilde Britanya Alevi Federasyonu’nda da çok muğlak bir yaklaşım var. 
‘Halkımızdan ricamız Alevi Sekreterya’sına destek verecek olan bölge milletvekillerimizi desteklemeleri’ çok yetersiz bir yaklaşım. Alevi sekretaryasında hem Muhafazakar Parti’den, hem de İşçi Partisi’nden milletvekilleri var. Nasıl yapacağız, Alevi sekreteryasına destek veren o birkaç milletvekilinin bulunduğu bölgeler dışında, toplum ne yapacak? 

O gün Kürt Toplum Merkezinde konuşan Yeşiller Partisi İslington Milletvekili adayı Caroline Russel bile İşçi Partisine oy verme çağrısı yaptı. Bir siyasi parti mevcut hassasiyetten kaynaklı rakip bir partiye oy verme çağrısı yapabiliyor, ancak bizim kurumlar halen kaygılı net bir açıklama yapabilmek için... 

Tablo çok net: Ya göçmen karşıtı, zengin kesimin temsilcisi Muhafazakar Partisi, ya da emekçinin, göçmenin dostu îşçi Partisi... 

Yarış bu ikisinin arasında, durum çok kritik! 

Dünya genelinde sağ bu kadar yükselmişken, ortalık Trump ve Erdoğan gibi kafalarla dolmuşken, Birleşik Krallık başbakanlığına solcu birisini oturtmaya bu kadar yakınken kurulularımızın seçimlere yaklaşımı içler acısı! 

Son not: Bunları söylerken elbet îşçi Partisi’nin Tony Blair dönemindeki geçmiş pratiğini de unutmuyorum. Kalbimiz Yeşiller Partisi ve benzeri bazı partilerden yana olsa da şuan Muhafazakarların tekrardan iktidara gelmesini engellemek için İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn’e destek olma zamanı. 
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KAZA MI YAPTINIZ ? 

Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz 


Minicab sürücüleri için aynı gün PCO lisanslı kiralık araç temin edilir’* 

DAVALARINIZ SERPİL ERSAN YÖNETİMİNDE ÖZENLE TAKİP EDİLİR 


KAZA DAVALARI 

GÖÇMENLİK DAVALARI 
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Evlilik / Nişan Vizesi 

İşyeri Alımsatım 

İşyeri Kazaları 
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*Terms and Conditions apply 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Başbakan May’in Rakiplerinden Birisi 




Puşili Derek 


Uzun yıllardır Kürt halkı ile dayanışma içerisinde olan Derek Wall, başbakan Theresa May’in seçim bölgesi olan Maidenhead’ten Yeşiller Partisi milletvekili adayı. 

Perşembe günü yapılacak genel seçimlerde Yeşiller Partisi adına yarışan Derek Wall tüm seçim kampanyası boyunca boynundaki Kürt renkleri yeşil, kırmızı ve sarı puşisini çıkarmadı. Başbakan Theresa May’in de hazır bulunduğu seçim toplantısında bile puşisini çıkarmayan Wall, başbakana yönelttiği Türkiye’ye silah ticareti 


eleştirisi May’in suratının asılmasına neden oldu. 

Uzun yıllardır Yeşiller Partisi içerisinde üst düzeyde siyaset yapan Derek Wall hem yazar hem de akademisyen. 
Eko-sosyalist olarak ta bilinen Wall hem çevreci hem de sosyalist aktiviteleriyle biliniyor. Ekososyalizm üzerine kitabı da olan Wall Morning Star gazetesinde köşe yazarlığı da yapıyor. 

Seçim kampanyası kapsamında başbakan May de içinde olmak üzere tüm partilerin adayları birlikte seçmenlerin karşısına çıktılar. Panelde 


konuşan Derek Wall başbakan May’i Türkiye ile yaptığı silah ticareti üzerinden eleştirdi. 

“Ben yıllardır Kürt halkı ile büyük bir dayanışma içerisindeyim. Kürtler DAİŞ’e karşı büyük mücadele veriyor. 
May bu konuda çok başarısız. Şuan DAİŞ’e karşı savaşan Kürtleri bombalayan Türk devleti ile yapılan silah ticareti beni şoke etti. ” 

Derek Wall’ın bu sözlerinden sonra başbakan May’in suratı asıldığı gözlerden kaçmadı. 



Y-^La J . V 



* VJUIA„IV 

CLAIM 4 ACCIDENTS 


Görw\ 


Haşan Özbek 

0756 551 7878 - 0208 800 2843 

337 Green Lanes, Haringey, Lontion, N41DZ 

Park sorunumuz yoktur yeni ofisimiz hmaebase kanısındadır 


KAZA 

YAPTI HIZ ? 

Bize gelin hakkınızı arayalım! 

En Akıllı Seçim 

Hizmetlerimiz 

|/ Trafik kazaları 
î/ PCO lisanslı araçlar i/ İncinme davaları 
|/ İş kazaları 
|/ Kayıp Düşme Davaları 
24 Saat çekici servisi 

✓ 24 Saat’de kiralık araç 


TSS PPI 

*PPI bankanız size borçlu olabilir paranızı geri almak istiyorsanız lütfen daha detaylı bilgi atmak İçin Kasan Özbek'i Arayınız 
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Ana sayfa haberin devamı... 

Cumartesi akşamı Thames nehri üzerindeki London Bridge’te gerçekleşen saldırıda, saldırganlar önce kiraladıkları minibüsü yayaların üzerine sürmüş ardından köprünün yakınındaki Borough Market’te araçtan inip bıçakla etraftaki vatandaşlara saldırmışlardı. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Emniyet yetkilileri saldır¬ 


Terörizm karşıtı çağrı hattına' ihbar edilmişti 


ganların kimliklerini Pakistan doğumlu Khuram Butt (27), Fas doğumlu İtalyan vatandaşı Youssef Zaghba (22) ve yine Fas doğumlu Rachid Redouane (30) olarak açıkladı. Saldırganlar İngiliz istihbarat servisinin radarında olmalarına rağmen, saldırının gerçekleşmiş olması tartışmalara neden oldu. 

Mart ayında Westminster köprüsü üzerinde aynı yöntem ile yapılan eylemi gerçekleştiren saldırgan Kahil Masood ile 22 Mayıs’ta Manschester’da intihar saldırısı gerçekleştiren Salman Abedi de London Bridge saldırganları gibi MI5 tarafından takipte olan radikalcilerdi. Özellikle bir televizyon belgeselinde aşırı görüşleri ile kamuoyunun hafızasında iz bırakan Khuram Butt ve bir grup arkadaşı Regents Park’ta DAİŞ bayrağı ile namaz kılmışlardı. 

Kürt eylemcilerle kavga etmişlerdi 

Regents Park’ta DAİŞ bayrağı ile namaz kılan aynı cihatçı ekip Wood Green’de Kürtlerin eylemcilerle de çatışmışlardı. Wood Green’de cihat propagandası yaparken, Kürtler Kobane’ye destek amaçlı eylem yapmış ve DAİŞ karşıtı sloganlar atmıştı. 
Channel 4’teki belgesele de yansıyan kavgada, cihatçılar eylemcilere ‘kafir’ diye bağırdıktan sonra, Kürt eylemciler tepki vermişti. 

Üçüncü eylemcinin kimliğini İtalyan gazetesi açıkladı 


Saldırı ile ilgili olduğu gerekçesiyle ismi açıklanan 30 yaşındaki Rachid Redouane’in “Rachid Elkhdar” ismini de kullandığı ve aşçı olarak çalıştığı belirtiliyor. 

27 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz vatandaşı 
Khuram Butt hakkında ise 2 yıl önce bir dosya açıldığı ancak bu dosyanın “saldırı istihbaratı bulunmadığı” gerekçesiyle “öncelikli konuma getirilmediği” belirtildi. 

2015 yılında Londra Emniyeti’nin “terörizm 
karşıtı çağrı hattını” arayan bir kişi ile yerel polise başvuran bir kadın, Butt’ı, “çocukları radikalleştirmeye çalıştığı” gerekçesiyle ihbar etmişti. 

Khuram Butt, daha önce İngiliz Channel 4 
tarafından hazırlanan bir belgeselde, aşırı görüşleri ile bilinen bir vaiz olan Anjem Choudary bağlantısı nedeniyle yer almıştı. 

Khuram Butt’ın tam olarak ne zaman radikalleştiği henüz bilinmiyor. Ancak ALM olarak bilinen “al-Muhajiroun” hücresi ile olan bağlantısı ile ilgili çokça kanıt olduğu ifade ediliyor. The Jihadis Next Door (Cihatçı Komşularımız) isimli belgesel ise bu kanıtlar arasında en görünür olanı. 

ALM hücresine geniş bir şekilde yer verilen belgeselde, Anjem Choudary isimli vaizin sağ kolu olan Siddhartha Dhar’ın Suriye’ye gittiği, burada infaz videolarında yer aldığı belirtiliyor. Söz konusu hücre, 2013 yılında Lee Rigby’nin Londra’daki cinayeti ile de adını duyurmuştu. 


Londra Polis Teşkilatı daha önce iki saldırganın kimliklerini açıklamış ancak üçüncü saldırganı açıklamamıştı. İtalyan gazetesi Corriera Della Serra üçüncü saldırganın Fas doğumlu İtalyan vatandaşı Yousef Zaghba olduğu açıkladı. Emniyet birimi haberden sonra saldırganın kimliğini doğruladı. 

Corriera Della Serra, özel haberinde, Zaghba’nın, 
2016 yılında Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmek 
isterken Bologna Havalimanı’nda durdurulduğunu yazdı. 

22 yaşındaki Zaghba’nın İtalyan bir anne ile 
Faslı bir babanın çocuğu olarak Fas’ın Fez şehrinde doğduğu, bu iki ülkenin de pasaportunu taşıdığı bildiriliyor. 

İtalyan yetkililerin, “potansiyel militan” ifadesini kullanarak Zaghba hakkında İngiliz emniyet birimlerini uyardığı da belirtiliyor. Bu 

bilgiye rağmen, Londra Polisi, Zaghba’nın iç istihbarat birimi MI5 ile polisin izlemesinde olmadığını da açıkladı. 


Başbakan alınacak yeni tedbirleri açıkladı 

Başbakan Theresa May, İngiltere’de terörle mücadele konusunda gündeme getirilmesi gereken dört başlığı şöyle açıkladı: 

• Gerçeğin ve İslam'ın “ saptırılması” olarak tanımladığı “Şer ideoloji” ile mücadele 

• Radikal grupların internetteki varlığını sınırlayacak düzenlemeler getirmek 

• İngiltere toplumu içindeki radikalizmi tanımlamak ve bunun kökünü kazımak 

• Terörle mücadele stratejisini, değişen tehdit karşısında yeniden düşünmek 

Askeri müdahalelerle bu mücadelenin kazanılmasının mümkün olmadığını ifade eden May, çoğulcu İngiltere değerlerinin, “nefretin hatiplerinin” sunduğu her şey karşısında savunulması gerektiğine dikkat çekti. 


A3 Restoran 
A5 Take-away imar ruhsatı almanın kolayı var. 

Yeni "take-away" ya da restoran açacak olanlar! 


Hemen arayın; siz de imar ruhsatı yani ‘Planning Permission’ başvurusunu NARTS güvencesiyle 
10 haftada sonuçlandırın! 


V Roof Extention 

V New Building Planning Applications 

V Kebab Van Applications 

y/ Planning permission A3 ve A5 başvuruları 

V Ruhsat saati uzatma başvuruları 

V İtiraz (appeal) başvuruları 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ktuition 
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İngiltere'deki toplum üyelerimize her anlamda eğitim ve akademik bir servisi vermek için kurduğumuz Bright Minds Dershanemiz, herşeyi ile çocuklarımıza ders vermeye hazır. 

İlkokul, ortaokul ve lise (Sixth form/college) seviyelerine; her yas için vereceğimiz dersler ile herkesin eğitim ihtiyacını karşılayıp başarının yolunu açmayı planlıyoruz. 




Bilgi & Kayıt Günleri 
10 & 17 Haziranda 
gerçekleşecektir. 


Bright Minds bünyesinde verilen kurslar 


Ortaokul 
Temel Eğitim 
(Key stage 4: 
10&11 Sınıf) 
GÇSE Matematik, 
İngilizce & Fen ve Diğer Dersler 


SCAN M E 


Bright Minds'da hedefimiz, öğrencilerimizin eğitim sürecinde öğrendiklerini akademik ve sosyal alanda başarıya ulaşmalarını sağlamaktır. 


0 07516 873 596 Oktay Şahbaz - 07516 856 342 Güneş Demir 
Q Paragon Road, London, E9 6NR (The Urswick School binası içinde) Bright Minds Tuition Centre 0 info@bminds.co.uk © www.bminds.co.uk 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DAİŞ’e Karşı Savaşan Britanyalı YPG’liler’den 


‘Corbyn’e Oy Verin’ çağrısı 


Erem Kansoy 

Ana sayfa haberin devamı... 

Raqqa cephesindeki Britanyalı YPG gönüllülerinden ülkelerine mesaj var. 
YPG’nin sosyalist Britanyalıları olarak bilinen bir grup gönüllü savaşçı Britanya’da 
8 Haziran’da yapılacak erken genel seçimler için İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’e destek çağrısı yaptı. 

Raqqa cephesinde DAİŞ çetesine karşı düzenlenen büyük operasyon için hazır bulunan bir grup İngiliz YPG’li “DAİŞ’i vur, Corbyn’e oy ver” yazılı dövizleri ile çektirdikleri fotoğrafı, Independent gazetesinin indyl00.com adresli internet sitesine göndererek seçim öncesi Corbyn’e desteklerini belirtti. İnternet sitesi, İngiliz YPG’liler- in mesajını “DAİŞ’e karşı savaşan İngiliz YPG’liler Jeremy Corbyn’e oy vermenizi istiyor” başlığıyla yayınladı. Açıklamanın yayınlanmasından kısa süre sonra Corbyn’e destek mesajı sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. 

Corbyn tek isim 

Raqqa cephesindeki sosyalist İngilizlerin açıklaması şöyle: “Beslenme kaynaklarını ve maddi kaynaklarını kökünden keserek DAİŞ’i durdurabilecek tek isim Jeremy Corbyn’dir. Tüm dünya ve özellikle Avrupa açısından bu önemli süreçte, seçim konuşmalarında ve her toplantısında sadece Jeremy Corbyn, Ortadoğu ve Kürtlerin mücadelesine dikkat çekiyor. Corbyn, SDF ve Kürt güçlerinin DAİŞ’e karşı mücadelesini anlatan ve destekleyen tek isimdir ki bu Reqa operasyonu öncesinde çok önemlidir. Theresa May başbakanlığına devam ettiği sürece hem Suriye’de hem de ülkemiz Birleşik Krallık’ta hiç kimse güvende olamayacak.” 

DAİŞ'liler cirit atıyor! 

Daha önce Bob Crow Tugayı olarak bilinen Raqqa cephesindeki gönüllü sosyalist İngiliz YPG Tiler kısa açıklamanın devamın¬ da, “Tüm insanlığın güvenliği için burada savaşıyoruz” ifadelerine de yer verdi. 

Grup ayrıca, May’e de DAİŞ destekçisi politikaları yüzünden eleştiride bulundu ve Manchester saldırısına dikkat çekerek saldırgan Salman Abedi’nin nasıl elini kolunu sallayarak ülkeye girdiğine dikkat çekildi. 


Silah ticareti yapıyor 

May’m özellikle radikal dinci grupları destekleyen ülkelerle silah ticaretlerine de tepki gösterilen açıklamada şöyle denildi: “Kızarık burunlu milyoner ortakları ve muhafazakar partideki yandaşları ile yaptığı pazarlıklar sayesinde Theresa May, ülkesine hiçbir hizmet vermemiştir tam aksine Ortadoğu’ya kötülükler getirmiştir.” 

Raqqa operasyonu başladı 

YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Raqqa kent merkezine yönelik operasyonun başladığını ‘Büyük Savaş’ başlığıyla ilan etti. 

Raqqa’nm kuzeyinde bulunan Hezîma Kasabası’nda gerçekleşen basın açıklamasında DSG komutanları, Raqqa Sivil Meclisi temsilcileri ve Eş Başkanı Leyla Mustefa ile bölge aşiretlerinin temsilcileri de hazır bulundu. 

Herkesin beklediği açıklama DSG Sözcüsü Telal Silo tarafından okundu. 

'Plan Koalisyonla beraber hazırlandı' 

Açıklamada operasyona katılan güçler şöyle belirtildi: Ceyş El-Siwar (Devrimciler Ordusu), Cebhet El-Ekrad, El-Şemal El Dîmoqratî Tugayları, Aşiret Güçleri, Mexawir Humus Tugayları, Siqûr El-Raqqa, Lîwa El-Tehrir, Türkmen Selçuklu Tugayı, Hemam Türkmen Şehitleri Taburu, Senadid Güçleri, Süryani Askeri Meclisi, Minbic Askeri Meclisi, Derazor Askeri Meclisi, Öz Savunma Güçleri, YPG, YPJ ve Nuxbe güçleri. 

Açıklamada, operasyonun başta Raqqa Sivil Meclisi ve Demokratik Suriye Meclisi (DSM) olmak üzere, bölgedeki aşiretler¬ in ileri gelenleri, kanaat önderlerinin büyük desteği ve bölge halkının yardımlarıyla gerçekleştiği aktarıldı. 

Ayrıca açıklamada, Raqqa’ya yönelik savaş planının Uluslararası Koalisyon Ta beraber hazırlandığının da altı çizildi. 

Silo, Reuters’a Suriye’den telefonla yaptığı açıklamada ise, “Raqqa kentini özgürleştirme operasyonu dün başladı” dedi ve operasyonun kentin doğusundan, batısından ve kuzeyinden başladığını söyledi. Silo, “ DAİŞ sözde başkentini korumak için ölümü göze alacağı için çarpışmaların çok sert geçeceğini” ifade etti. 




İlk sınavınızda başarılı olacağınızı garanti ediyoruz! 

Eğer sınavı geçemezseniz paranız iade edilecektir. 


Türkçe 250 soru ve cevabın bulunduğu cep uygulamamız sayesinde, eğlenerek öğretip sizi sınava hazırlıyoruz :) 


SINAV TARİHLERİMİZ 


18 Mayıs’17, Perşembe 
25 Mayıs’17, Perşembe 
1 Haziran 17, Perşembe 
7 Haziran 17, Perşembe 


□ 0© 07940 414 89 


Bizden alacağınız 



020 7241 3636 


SC NARTS 


Britanya Restoran, Kebapçı ve Marketçiler Birliği 


53 Stoke Nevvington High Street, London N16 8EL 
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ÖĞRENCİLERİ 


BİLET SATIŞ NOKTALARI: MELODY UK SANAT MERKEZİ (PONDERS EN D) - LEWISHAM FOOD CENTRE METRO FOOD CENTRE <WALTHAMSTOW) - HALA RESTÜRANT (HARİNGEY) - AKSULAR KITCHEN (CHESHUNT) 



PRO WGB 
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KATKILARIYLA 


PILfflM 



altım Sı tû ccourıtants 




FLASH BARBER 
SALOON 


CAPITAL 

RF.STAU R A NT 


EDMONTÛN 

CONVtNIENCE 

STORE 


ASKIN 

CoUflAf 
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TurkeyJails 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fhhrijt Şahtı, Senit D»*, 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İngiltere'deki Akademisyenlerden 

Gülmen ve Özakça'ya Destek 


KHK ile ihraç edilen ve görevlerine geri dönmek için açlık grevi başlattıktan sonra tutuklanan ve eylemlerine cezaevinde de devam eden akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’ya destek için İngiltere’de bulunan akademisyenler basın açıklaması yaptılar. 

Cumartesi günü BBC televizyonu önünde toplanan destekçi akademisyenlere kurum temsilcileri de destek verdi. Birleşik Krallık’tan Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan akademisyenler tarafından organize edilen eylemde uluslararası kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıldı. 

BBC televizyonu önünde toplanan grup üzerinde ‘Adalet için açlık grevi 87’inci gününde, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça yalnız değildir’ yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptılar. Grup adına açıklamayı yapan Profesör Mehmet Uğur, açlık grevinde olan Gülme ve Özakça’nın taleplerinin sadece işlerine geri dönmek olduğunu ifade etti. 

“Gülmen ve Özakça’nm da içinde bulun¬ 


duğu 7000 bin akademisyen, 150,000 memur ihraç edildi. Olağanüstü hal Türkiye'sinde Nuriye Gülmen barışçıl direnişin sembolü oldu. Gülmen ve Özakça açlık grevlerinin 75’inci gününde terör suçlamasıyla tutuklandılar. " 

Duyarlılık Çağrısı 

“Biz, Barış İçin Akademisyenler Bildirisinin Birleşik Krallık imzacıları olarak, Londra'da yaşayan Kürt, Alevi ve Türk toplumunun desteğiyle Birleşik Krallık hükümeti, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere çağrımız, Gülmen ve Özakça'nm taleplerinin kabul edilmesi ve ihraç edilen akademisyenlerin işlerine geri dönebilmesi için Türkiye'ye baskı yapmalarıdır." 

Okunan açıklamadan sonra, grup Oxford istasyonuna kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Grup daha sonra dağıldı. 

Açlık grevinde 90’inci günü geride bırakan Gülmen ve Özakça’nm sağlık durumunlarının kötüye doğru gittiği avukatları tarafından açıklandı. 



DAY- HülT.V.. JUSTfCf 

Turkfcy nnw uccttors on Hunger Strike 

İp Galaca, Semih Özakça 
Are Net Aloce! 

İL .«İADKMİCS H)R PKAİ'H l K - ' 




Kebapçılar! 
Take-away’ler! 


kini bileni 3,000'in üzerinde 

Ş süpermarket, restoran, 

takeavray ve kafeterya alkol ve/veya 
nece yemek satışı ıç " 1 
%LCTME RUHSATINI 
NARTS ile aldı. 


GECE 11 'den SABAH 5 
arasında açılış saatlerinizi içerisinde ya da uzatarak take-away 


ALKOL satışı yapmaya, cironuzu ve karlılığınızı 


arttırmaya ne dersiniz? 


55 NARTS 

020 7241 3636 

www.narts.org.uk 

53 Stoke Nevvington High Street, London N16 8EL 

(§)(§) 07940 414 890 

□□/nartsbritain 
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Capital Restaurants™ 



ADVANTAGE 


SOLICITORS 


A 

AKADEMİ 
ACCOUNTANCY 



GİKDER KÜLTÜR SANAT 

PARK FESTİVALİ 


Pazar, 09 Temmuz 2017 | Saat 12.00 

Pymmes Park, Edmonton, London N9 9SU 



DON KIPPER 
BALKAN GRUBU 


GİKDER ÇOCUK 
MODERN HALK DANSLARI 


GRUP SEYRAN 

















Saldırının gerçekleştiği London Bridge ve Borough Market’e yakın bir mesafede bulunan Londra Belediye binası yanındaki park¬ ta, yağmura rağmen toplanan binlerce kişi saldırıda yaşamını yitirenleri andı. 

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan ve içişleri Bakanı Amber Rudd’un da 

katıldığı anmada, farklı topluluklardan ve farklı inanç gruplarından çok sayıda kişi, dayanışma içinde olduklarını belirterek teröre boyun eğmeyecekleri mesajını verdi. 

Londra’daki Müslüman toplulukların ve hayır kurulularının yanı sıra, evsizler ve sığınmacılar için faaliyet gösteren yardım kuruluşlarından katılımcıların hazır bulunduğu anma töreninde, terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yazıldı. 

Anmada Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan yaptığı konuşmada hep beraber bu barbarlığa karşı duralım mesajı verdi. “Cumartesi akşamı gerçekleşen barbarca saldırıda hayatını kaybeden masum yaşamları anark¬ en, bu barbarlığa karşı hep beraber duracağız. Bu hasta ve şeytanlara bir mesajım var. Kazanamayacaksınız, size yeneceğiz. ” 

Bazı katılımcılar ise barış sloganları atarak hayatını kaybedenlerin ailelerine verilmek üzerine oluşturulan taziye defterine çok sayıda mesaj yazdı ve çiçek bıraktı. 


İRAN 2017 





























50 Yaş ve Üstü 

Destek Projesi 


Kurulduğu 1982 yılından bu yana Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk göçmen kadınlara destek veren İMECE, yeni projeleriyle hizmet vermeye devam ediyor. 

Proje, Hackney’de yaşayan 50 yaş ve üstü Türk, Kürt, Kıbrıslı Türk kadınları kapsark¬ en, kadınların güvenli bir ortamda güçlü bir şekilde yaşamalarını, kültürel aktiviteler ve grup çalışmalarıyla sosyal izolasyon ve yalnızlaşmanın önüne geçerek hayat kalitesini 


artırmayı hedefliyor. 

Newington Green’de bulunan binasında hizmet veren İMECE, genel ihtiyaçlar ve sosyal haklar konusunda kaliteli, anlaşılabilir, ihtiyaca yönelik bilgi ve danışmanlık vererek kadınların bilinçli karar alabilmesine destek olmayı amaçlayan bir hizmetler bütünü olarak kendisini tanımlıyor. 

Yılda 6 binden fazla kadına hizmet veren İMECE, kadına yönelik şiddet ekibi ile Is- 


lington, Haringey, Hackney ve Enheld belediyelerinde de birer gün kadınların kolaylıkla ulaşabilecekleri yerlere gidip destek hizmeti sağlıyorlar. 

50 yaş ve üstü kadınlara destek projesi 
kapsamında her Çarşamba sabah 09:30- 11:30 arası randevusuz danışmanlık hizmeti; her Perşembe öğlen 1-2:30 arası sandalye egzersizleri ve koro çalışması yapılmaktadır. 
Ayrıca ayda bir defa profesyonel masöz 


tarafından boyun ve sırt masajı yapılmaktadır. 

Projenin ilerleyen zamanlarında geziler, sağlıklı beslenme atölyesi, yaratıcı drama gibi terapötik aktiviteler yapılması planlanıyor. 

Daha fazla bilgi edinmek için İMECE bilgilendirme hattı 020 73541359 numaralı telefondan kendilerine ulaşabilirsiniz. 




ED-CHEM 


PHARMACY) 


73 Grand Parade, Green Lanes, Haringey, London, N41DU 
Tel/Fax: 020 8802485S | info@med-ehem.net | www.med-chem.net 


7 Days a Week 

09.00 - Midnight 

Services: 

■ N.H.S & Private Prescriptions 

■ Screening Services 

* Medicines Use Review 

* Emergency Hormonal 
Contraception 

■ Smoking Cessatton Service 

■ Minör Ailments 

• 8)ood Press u re Monitoring 

• Bîood Sugar Monitoring 

• Vacc i natron 

* Travel Advîce 


Haftanın 7 Günü 
09.00 - Geçe Yarısı 

Servisler: 

I * N.H.S & özel Reçete, 

■ Sigarayı Bırakma Servisi, 

■ Tansiyon Ölçümü, 

* Kan Şekeri Ölçümü, 

* Aşı, 

* Hamilelik Testi, 

■ Hormona! Doğum Kontrol, 

* Eve İlaç Teslimi 



Başta müşterilerimizin olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan bayramım kutluyoruz. 
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Av. Muharrem Erbey: 

Yargı Siyasetin Kıskacında 



Dilan Almaz 

U zman bilirkişi raporu sunmuş olduğu mahkemeye katılmak üzere Londra’ 
ya gelen insan hakları savunucusu Av. Muharrem Erbey ile Diyarbakır Sur’da yapılmak istenen kentsel dönüşümü, Ta¬ bir Elçi cinayeti davasını ve Kürdistan’da yaşanan son gelişmeleri konuştuk. Son günlerde tekrar gündeme gelen Çözüm Süreci iddialarının Ci fısıltı”dan öteye gidemediğini aktaran Muharrem Erbey, yargının egemen siyasal iktidarı kıskacı altında olduğuna dikkat çekti. 

- Öncelikle yıkımın başlamış olduğu Sur’da durum nedir? Devletin Sur’da amaçladığı nedir ve toplumsal muhalefet hangi pozisyonda? 

- Sur’da yaşananlar devasa bir trajedi. 
Çatışmalar sonrasında mahalleler, ibadet yerleri, yerleşim yerleri topyekûn tahrip edildi, yok edildi. Onların onarılması bir şekilde eski haline döndürülmesi gerekirken, şimdi tamamen yok ediliyor. Onun yerine betonarme yapılar yapılıyor. Bu yapıların dışı bazalt taşlarla kaplanarak insanlara “bazalt taştan ev yaptım” imajı verilmeye çalışılıyor. 
Dolayısıyla hem orada Diyarbakır’ı Tanıma Vakfı hem kentin sivil toplum dinamiği hem de orada yaşayan insanlar aslına uygun orijinal evlerini istiyor. Ama maalesef kamulaştırma kanunu Bakanlar Kurulu’ndan geçti ve oraya ilişkin acele kamulaştırma yasası 
mevzuatı çıktı. İnsanlara bu doğrultuda 3 
şık sunulmaya başlandı. Ya çok düşük bir meblağa devlete satmak ya başka bir yerde TOKİ(Toplu Konut İdaresi)’den ev almak ya da devlet 50 bin liraya alacak vatandaşa 
500 bin liraya satacak. Orada yaşayan insanların büyük çoğunluğu yoksul, göç mağduru insanlar dolayısıyla çok zor şartlarda sahip oldukları evler yıkıldı. Toplum tepkili ama orada yaşananların birçoğundan da habersiz. 
Giriş çıkışlar kontrol altında. Vatandaşlar Suriçi’ne giremiyor, sadece orada yıkımı gerçekleştiren çalışanlar girebiliyor. Devasa kamyonlarla oradaki enkazları alıp Dicle Nehri’nin kenarına döküyorlar. Kent dinamiğiyle, kentte yaşayan insanlarla konuşmadan onlarla ortaklaşmadan antik bir kent olan, dünyanın en güzel tarihi alanlarından ve sit alanı olması gereken yerlerden birisi olan Sur şu anda olağanüstü kanunlarla sözde yeniden yapılanıyor. 

- Peki hukuken itiraz yolu açık mı? 

- Bizzat ben Danıştay’a başvurdum. 
Yıkımın durdurulmasını talep ettim. 
OH AL’den kaynaklı reddedildi. Tümüyle yargısal bir kıskaç yaşanıyor. Yargı iktidarın talepleri doğrultusunda karar veriyor. 

- Başbakan’m geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. O HAL Komisyonu kurulacağını ve oralara itiraz başvurularının yapılabileceğini söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu komisyonlar adaletin temininin sağlayabilir mi? 

- O açıklama tamamen toplumu oyalamak için. Doğru bir yöntem değil. Yargı var zaten komisyona neden ihtiyaç duyuluyor ki? 


Bu itirazları bağımsız yargı değerlendirmeli. 
Bu komisyona insanları oyalamak için bir mekanizma kurmak adına ihtiyaç duyuldu. 
Mantık olarak belki iyi ama uygulamada boş. Komisyonlardan önce yargı var, kaymakamlık, valilik, konut dokunulmazlığı hakları var. Dolayısıyla doğru olmayan bir kurum ortaya çıkarıp, insanları orada bekletmenin bir amacı yok. 

- Sur’da kimi aileler yapmış oldukları anlaşma gereği evlerini boşalttılar, bir kısım ise orada kaldı ve ısrarla evlerini yıktırmayacaklarını söylüyorlar. Sur’un Yıkımına Hayır Platformu kuruldu, toplumsal muhalefetin diri tutmaya dönük çabalar var. Bu bağlamda devletin sahip olduğu yasal argümanları da düşünecek olursak, Sur’un akıbeti sizce ne olacak? Yıkım herşeye rağmen devam edecek mi? 

- Zaten herşey devletin himayesinde. İnsanlar yanımıza geliyorlar, itiraz etmek istiyorlar ama nereye, hangi yargıya başvuracaksınız ki? Ayrıca bir çoğu tapu sahibi değil. Tapu olmayınca dava da açılamıyor. 
Tapusunun olmaması büyük dert. Yurttaş zaten yeterince zor durumda .Dolayısıyla devlet zorla yurttaşı birşeylere mecbur bırakıyor. Yurttaş da ‘Yasa işlemiyor, kanun yok’ diyerek uğraşmayı bırakıyor. 

- Peki sivil toplum örgütleri? 

- Yok ki sivil toplum örgütü. Kimse kalmadı zaten. Sokağa çıkamıyorsunuz, basın açıklaması yapamıyorsunuz. Kurum içerisinde basın açıklaması yapıyorsunuz. Bunu gören-duyan olmuyor medya desen hepsini susturdular. Dolayısıyla sivil toplumun da sesi duyulmuyor. Maalesef Sur konusunda toplumsal muhalefet yeterli olmayacak. 

- Peki, tutuklu olan seçilmişlerle ilgili durum nedir? Kayyum atanan yerlerde devlet, siyasi arka plandan ziyade kültürü de yok etmeye çalışıyor. Kürtçe’ye dönük ciddi tahammülsüzlükler var... 

- Zaten kayyumlardan başka bir şey beklenmezdi. Kayyum kim? Merkezi hükümet tarafından atanmış. Dolayısıyla kayyum da AKP tarafından yönetilen merkezi hükümet kararları doğrultusunda, egemen siyasal iktidarın beklentileri doğrultusunda kararlar alıyor. Pek tabii ki, belediyecilerin legal alandaki tüm kazanımlarmı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütüyorlar. 
İşte çocuklar için açılan kurumlar, tiyatrolar, kültürel faaliyet yürüten kurumların üzeri bir kalemde çizildi. Hukuku bırakın, vicdana sığmayacak şeyler. 

- Tahir Elçi dosyasına dair son durum nedir? Yargı aydınlatmamak da kararlı gibi, Elçi’nin dostları ve meslektaşları olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

- Davayı ben takip etmiyorum ama takip eden arkadaşlarla zaman zaman görüşüyorum. Dosyada henüz bir arpa boyu yol gidilmiş değil. Olayla ilgili çok ciddi bir inceleme yapılmadı, delillerin karartılması için herşey denendi. Dolasıyıla sağlıklı bir sonucun çıkmasını beklemiyoruz. Tahir Elçi cinayeti davasıyla ilgili asla faillerin yargılanmayacağı, soruşturulmayacağı konusun¬ 


da ben de, eşi Türkan Elçi de, Diyarbakır Barosu da hepimiz çok iyi biliyoruz ki diğer faili meçhul cinayetler gibi bu suikastte kesinlikle aydınlatılmayacak. Yaşananlar bize bunu gösteriyor. 

- Hep şuna tanık olduk: Devlet bir dönem farklı maskeler takarak, faili meçhul cinayetler işledi ama uzun yıllar sonra kendisini aklamaya dönük girişimlerde bulundu. 
Elçi cinayetinde de böylesi bir gelişme ilerleyen yıllarda yaşanabilir mi? 

- Zannetmiyorum. Orada gazeteciler, polis memurları ve tesadüfen oradan geçen eylemciler vardı. Kameralar açık ve görünüyor. 2 
eylemcinin de kurşunları bitiyor ve silahlarını atıyorlar ve 3 polis sağ tarafa dönüp înce Minare’ye doğru ateş açıyorlar ve sonra Tahir Elçi düşüyor. Dolayısıyla başka birinin orada ateş etmesi düşünülemez. O memurlar sanık dahi olmadılar. Orada bulunan memurlardan birisiyle Emniyet Müdürlüğü’nde karşılaştım. Uzun yıllardır basın açıklamalarımızı kayıt altına alan polislerden birisiydi. O’na dedim ki oradan bir vatandaş geçseydi, şimdiye dek 50 defa tutuklanmıştı. 
Sen nasıl sanık olmadın? Dedim. O’ da “O sokakta bizim dışımızda kişiler de vardı, gerçekten ben yapmadım ve Tahir Elçi’nin vurulduğu mermi tabanca mermisi değil¬ di” dedi. Bende o zaman bu niye raporlara yansımıyor dedim. O da “Yansımaz” şeklinde bir beyanda bulundu. Karanlık her yerde bir şekilde devam ediyor. Maalesef Tahir Elçi cinayeti de bir dönem sonra diğer cinayetler gibi tozlu raflara kaldırılacak. 

- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı “Bölge halkı çok zulüm gördü, telafi edilmeli” şeklinde bir açıklaması oldu. Uzun zamandır da Çözüm Süreci’ne dönüleceği konuşuluyordu. Bölge halkı bu konuda ne düşünüyor sizce? Gözlemlerinizi aktarabilir misiniz? 

- Bu aslında fısıltı halinde dolaşıyor ama karşılığı yok. Belkide böyle yaparak insanları umutlandırıp, sessiz kalmalarını sağlamaya çalışıyorlardı^ Bölge illerinde ileri gelen 300 aşiret liderinin içerisinde olduğu, temsilcilerle oturup konuşulacağı yönünde konuşmalar döndü. Kimileri de HDP ile görüşüleceği PKK’ nin yer almayacağını söylüyor. Bölge halkı sorunun çözümünden 


yana. Bu sorunla ilgili çözüm mercii neresi ise, sonuç verecek mekanizmalar neresi ise orayla görüşmek lazım. Siyasetçiler, belediyeler var. Halkın “irademdir” dediği mekanizmalar var. Dolayısıyla onlarla konuşulması, en doğru yöntemdir. Tabii kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ile de görüşülmeli, hiç kimse dışında tutulmadan herkesle tartışarak süreci hayata geçirmek lazım. Hem HDP ile çözmekten bahsediyorlar hem de HDP’nin genel başkanlarım tutukluyorlar. Sürece başlamak için önce siyasetçilerin bırakılması lazım. 

- Siyasetçilerin bırakılmasından bahsetmişken; nedir yargılanmalardaki son durum, uzun tutukluluk halleri devam mı edecek? 

- Selahattin Demirtaş’ın ilk yargılama tarihi 6 Eylül olarak geçtiğimiz günlerde belirlendi. HDP Tiler şu an siyaset yaptıkları için yargılanıyor. Şiddete teşvik ettiği için değil, “Kürt Sorunu şiddetle çözülmez” dediği için yargılanıyorlar. AK Parti gibi düşünmediği için, farklı bir yaşam konhgirasyonu üzerinde durdukları için Demirtaş ve arkadaşları yargılanıyor. Tamamı egemen siyasal iktidarın talebiyle oluyor. îdris Baluken tutuklandı ve Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile tahliye edilmişti. 
Hemen akabinde O’nu tahliye eden hakimi görevden aldılar. Şu an yargının üzerinde siyasal bir baskı var. Seçimle yapamadıklarını bir şekilde böylesi kıskaçlarla yapıyorlar. 

- Peki, O HAL sürecek mi? 

- OHAL kesinlikle devam edecek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’da söylüyor sürekli. 
Erdoğan AKP’ye yeniden başkan seçildikten sonra tüm il, ilçe teşkilatlarını seçime hazır hale getirmek istiyor ve OHAL ile de kendisine muhalif herkesi krimine edip seçimden 400 milletvekili almayı planlıyor. 
Türkiye’de şu an kimse konuşamıyor bile. 
Uluslararası arenada Türkiye’nin meşruiyeti iyice tartışılır hale geldi. OHAL sonrası ne olur bilemiyoruz. Ne yasa, ne mevzuat takip edemiyoruz. Her gün onlarca değişiklik oluyor. Basın özet şeklinde haber yaparsa, ne olduğunu okuyabiliyoruz. OHAL’in bitmesi gerekiyor ki, ne kadar tahribat yaşandığının fizibilitesini yapabilelim. 
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Yunus’un Dilinden 

Yedi Ulu Ozan 

‘Bade-i Aşk’ 


Her yıl düzenlenen Britanya Alevi Festivali kapsamında 9 Haziran Cuma günü Londra’da bulunan Stoke Newington Town Hail’da edebiyat öğretmeni Emel Yürükel’in yazdığı ‘Yunus’un Dilinden Bade-i Aşk, Yedi Ulu Ozan’ tiyatro oyunu sahnelenecek. Yoğun çalışmaların sürdüğü tiyatro oyunu gösterimine ilişkin gazetemizin sorularını yanıtlayan reji asistanı ve Harman Semah ekibinin de üyesi Belgin Çetin tiyatro oyunu ile amaçlarının semahları ve yolu anlatmak olduğunu söyledi. 

Tiyatro oyunu kapsamında kendilerine Emel Yürükel’in eşi Saffet Yürükel’in de semah ve tiyatro çalıştırdığını söyleyen Çetin, bu yıl farklı bir formla insanlara ulaşmak istediklerinin altınız çizerek, şunları ekledi: “Harman Semah ekibi olarak her yıl Britanya Alevi Festivali’nde semahlarımızı dönüyorduk ancak artık bir değişiklik yapmak gerektiğini düşündük ve farklı bir formda insanlarımıza ulaşmak istedik. 
Bu yola çıkarken, amacımız semahlarımızı ve yolumuzu anlatmak oldu. İnsanlarımızın içindeki halihazırda olan bu yol aşkını tekrar uyandırmaktı hedefimiz. Bunu en iyi nasıl yaparız diye düşündük ve ekipçe bir fikir alışverişine girdik. Sonuç olarak Bade-i Aşk- Yunus y un Dilinden 7 Ulu Ozan’ tiyatro oyunu ortaya çıktı. ” 

Tiyatro oyunu gösterimi fikri ardından hemen bir görev dağılımı yaptıklarını söyleyen Çetin, Özcan Kaya ve Esma Güneş ile birlikte asistanlık görevini aldıklarını belirtti. 
40 kişiyi koordine etmenin oldukça zor bir 
görev olduğunu aktaran Çetin, “Harman Semah ekibindeki herkes gönüllü olarak farklı farklı görevler üstlendi. Bu projeyi hayata geçirebilmek için sponsorlara ihtiyacımız oldu ve sağolsunlar çevremizde bize destek çıkan işyerleri ve bireyler oldu. 


Ana sponsorumuz Morgan Has Avukatlık Bürosu oldu. Büyük katkıda bulundular ve bu Harman Semah ekibi için çok önemli bir kazançtı. Yine çalışmamızı iş yerlerinde Türkiyeli olmayan arkadaşlarına anlatan bazı ekip arkadaşlarımız, onlardan dahi oyun için destek aldı. Ayrıca Britanya Alevi Federasyon Başkanımız İsrafil Erbil de uzun zamandır böyle bir projenin olmasını istediğini dile getirmişti ve onun desteğini de alarak, başlamış olduk çalışmalarımıza” diye konuştu. 

'Ozanlardan ilham alıyoruz' 

Oyunun içeriğine ilişkin bilgi veren Belgin Çetin şunlara dikkat çekti: “Tabii ki 
600 yıllık bir tarihi tek bir oyunda anlatamayacağımız için, 7 ulu ozanlarımızın hayatlarından kısa alıntılarla bu tiyatroyu hazırladık. Ozanlarımızın mücadeleleri, felsefeleri ve fedakarlıkları ilham vermiştir bize her zaman. Ulularımızın önemini insanlarımıza hatırlatmak istedik. Bu oyun geçmişimizde kimler vardı ve onlar yol için ne yaptı, onu göz önüne getiriyor. Ne yaptı bu ulular ki hala bugünümüzde isimleri, şiirleri ve sözleri zikir ediliyor? Bunu az da olsa anlatabilmek istedik. ” 

Çetin, oyunun en temel bölümlerinden birinin de “semah” olduğunu vurgulayarak semahın önemini şu cümlelerle anlattı: “Semahın yolumuzdaki önemi ve anlamını 


anlatmak kolay değil. Semah nedir? diye sorulacak olursa, benim fikrimi sorarsanız ilk cevabım şu olur: Cem’de 12 hizmetlerden bir tanesidir. Ayrıca, vücudun ve ruhun kendisini Hakka en çokyakm hissettiği anlardan birisidir’derim. Semah yeryüzündeki insanlar, hayvanlar, bitkiler ve tüm varlıklar arasındaki ahengi sembolize eden bir yürüme biçimidir derim. Semahta canlar yürürken birbirlerine hiç değmezler çünkü ne kadar yakın olsalar da, ne kadar çarpışacaklarmış gibi görünseler de, kimse kimseye dokunmaz. ” 

'İnsanların dikkatini çekebilmek 
için tiyatro hazırladık 1 

Oyunun diğer bir büyük özelliğinin de müzik olduğunu söyleyen Çetin, “Alevi inancında müziğin yeri zaten çok özeldir. 
Nefesler, deyişler, şah-beyitler ve semahlar bizim dinimizi ve inançlarımızı yüzyıllardır yaşatılması için ve dilden dile taşınılması için bir araç olmuştur. İnanılmaz bir müzik ekibi birleşti bu proje için. Emeği ve hakkı ödenilmez müzisyen arkadaşların, başta Dursun Can Çakın ve Erdal Ünsalan hocalarımız çok büyük katkıda bulundu bu iş için. Daha nice adını şimdi sayamadığım yetenekli çok sayıda müzisyenler de buna dahil oldu” dedi. 

Sonuç olarak tüm bu derinlikleri park alanında ve Cemlerde anlatamayacakları 


için bu projeye başladıklarını ifade eden Belgin Çetin, sözlerini şöyle bitirdi: “İnsanların dikkatini yüzde yüz bize verebileceği düşündüğümüz için böyle sunmak istedik. 
Umarız bizi izlemeye gelen arkadaşlar çok keyif ve ilham alırlar. Biz bu oyunu ‘Harman Semah ekibi’ olarak hazırlarken inanılmaz keyif aldık çünkü. Bu projeyi yürüten Saffet Yürükel hocamız aylar boyunca çok büyük emek harcadı. Ekipteki tüm canlar da can ile baş ile çalıştı. Çocuklar okuldan, yetişkinler ise işlerinden koşa koşa provalara yetişmek için büyük çaba sarf ettiler. Her can kendi imkanlarını zorlayarak zaman ayırdı. 
Cem evinde saatlerce provalar ahndı.Yöre dernekleri de bize kapılarını açtı. Özellikle Britanya Alevi Federasyonu’na, Londra Cemevi’ne ve Bozca-Der’e teşekkür ederiz. 
Londra Cem Evi başkanımız Tugay Hurman ve yönetimde olan arkadaşlar da her daim sonsuz desteklerini sundular; teşekkür ediyoruz. Sheffield Cemevi başkanımız İsmail Aslan’a oyunumuzun içerisinde bulunup bizlere destek verdiği, yanımızda olduğu için ayrıca teşekkür etmek isterim. ” 

Büyük emeklerle hazırlanan ‘Yunus’un Dilinden Bade-i Aşk, Yedi Ulu Ozan’ adlı tiyatro oyunu için bilet almak isteyenler Cem Evi’nden temin edebilirler. 



Kürdistanlı Gençler 

Spor ve Kültür Etkinliği Düzenledi 


Londra merkezli çalışmalarını yürüten Ciwanen Azad UK (Özgür Gençlik) ‘Mayıs ayı şehitleri kültür spor etkinliği’ düzenledi. 
Pazar günü Wood Green bölgesinde yapılan etkinliğe çok sayıda genç katıldı. 

Her yıl geleneksel olarak yapılan etkinlik bu 4 Haziran Pazar günü Woodgreen’de bulunan New River Sport and Fitness Centre’da gerçekleşti. Bu yılki etkinlik yaşamlarını yitiren devrimciler Çekdar Botan, Lecwan Munzur, Tijda Ekecik, Dean Evans, Erik Scurheld ve Ryan Lock’a adandı. 

Etkinlik kapsamında düzenlenecek futbol turnuvasına 19 takım katıldı. Turnuvayı Muş Spor adlı futbol takımı kazanarak kupayı aldı. Farklı sportif faaliyetlerin yanında 


çocuk oyunları, yüz boyama, müzik ve halk dansları gösterisi yapıldı. 

Sabah başlayan etkinlik akşam saatlerinde çekilen halaylarla son buldu. 
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Londra'da İkinci Uluslararası Kürt Göçmen Konferansı Düzenleniyor 


Bu yıl İkincisi düzenlenecek olan 2’inci Uluslararası Kürt Göçmen Konferansı 15-16 Haziran tarihleri arasında Londra’da bulunan Middlesex Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Konferansa uluslararası alandan Kürtlerle ilgili çalışma yürüten çok sayıda akademisyen katılıp sunum yapacaklar. 

Londra Middlesex Üniversitesi tarafından organize edilen konferansın birincisi geçtiğimiz yıl gerçekleşmiş ve yoğun bir ilgi görmüştü. Konferansın organize komitesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, amaçlarının Kürt göçü başta olmak üzere birçok alanda çalışan araştırmacıları bir araya getirip tartışma yürütmek ve bkir alışverişi yapmak olduğu belirtildi. 

15 Haziran Perşembe günü başlayacak olan konferansın açılış konuşması Sosyal Araştırmalar Merkezi direktörü Profesör Eleonore Kofman, Business School Araştırma direktörü Profesör 


Stephen Syrett ve konferansın organizatörlerinden Dr. Janroj Yilmaz Keleş ve Dr. Alessio D’Angelo tarafından yapılacak. Konferansın ana sunumunu ‘Kimlik, Çatışma, Kaçış’ başlığıyla Professor Joshua Castellino yapacak. 

Konferansın tanıtım yazısında, yerinden edilmenin ve zorunlu göçün Ortadoğu tarihinde anlamlı bir yere sahip olduğu belirtildi. 

“Ülkesinden uzakta 2 milyondan fazla Kürt şuan Avrupa, ABD, Kanada ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Ortadoğu’daki gelişmeler¬ in kaygıyla izleyerek yaşamaktadırlar.” 

Konferansta, Diasporada yaşayan Kürtlerin Kürdistan’da devam eden çatışma ve savaş ortamı ile ilişkisi ve Kürt toplumunun Kürdistan, Avrupa ve Ortadoğu’daki yerinden edilen ve mülteci olanlarla nasıl bir iletişim kurduğu, Kürt diasporasının gibi soru başlıklara cevaplar aranacak. 


Konferans Programı 


Perşembe, 15 Haziran 2017 


Cuma, 16 Haziran 2017 


9:30 -10:00 - Hoşgeldin ve Tanıtım (Room C219-20) Prof. Eleonore Kofman, Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi Eş Direktörü 

Prof. Stephen Syrett, Business School - Araşürma direktörü 

Dr. Janroj Yilmaz Keleş ve Dr. Alessio D’Angelo, Konferans Organizetörleri 

10:00 -10:45 - (Room C219-20) 

Ana Sunum: Professor Joshua Castellino, Middlesex University 

10:45 -11:00 - Kürdistan ve Irak’tâki Mülteciler ve Yerinden Edilenler (Room C 219-20) 

Karwan Jamal Tahir, KRG Birleşik Krallık Temsilcisi 

11:00 -12:30 - Room C204 - Göç, Cinsiyet ve Kimlik Houzan Mahmoud 

Jowan Mahmod, Bağımsız araşürmacı-lsveç Hakan Sandal, St Catharine’s College University of Cambridge 

Melike Gul Demir, Maltepe Üniversitesi 

Room C209 - Rojava ve Suriyeli Kürt Mülteciler Brad Blitz, Middlesex University Thomas McGee, Bağımsız araşürmacı, Kürdistan Anne Sofie Schott, University of Copenhagen, Danimarka Aram Mahmood, Kürdistan [SKYPE] 

13:30 -15:00 - Room C204 - Vatandaşlık ve Çokuluslu Kimlikler 

Eleonore Kofman, Middlesex University Janroj Keleş, Middlesex University Riccardo Turati, Üniversite Catholique de Louvain, Belçika 

Mija Sanders, University of Arizona, ABD Ghomri Rostampour, Harvard University, ABD 

Room C209 - Diaspora ve Aidiyet Alessio D’Angelo, Middlesex University Shayan Moftizadeh, UCL 
Veysel Erdemli, University of Birmingham Shilan Keskin, University College London Ali Zalme, University of the West of England 

15:30 -17:00 - Room C204 - Tersine Göç ve İşçi Pazarı 

Janroj Keleş, Middlesex University 

Bahar Baser, Coventry University 

Mari Toivanen, Stellenbosch University, University of 

Turku/ EHESS, Finlandiya 

Wria Rashid, IOM, Kürdistan 

Alex Odlum, Information Analyst (Mixed Migration 

Platform) [SKYPE] 

Room C209 - Çatışma ve Yerinden Edilme 

Edel Hughes, Middlesex University 

Peter Klempner, Independent scholar, Türkiye 

Ezgi Tuncer Gurkas, Kadir Has University-Türkiye 

Tunç Aybek, Middlesex University 

Karel Cerny, Charles University, Çek Cumhuriyeti 


10:00 -11:00 - (Room C219-20) 

Ana Sunum: Kürt Diasporasının Geleceği Dr Östen Wahlbeck, University of Helsinki, Finlandiya 


11:00 -12:30 - Room C207- Diaspora, politika ve uluslararası netvvork 

Mehmet Ali Dikerdem, Middlesex University 

Sinem Arslan, University of Essex 

Pia Morar, London School of Economics 

Diyako Rahmani, University of Jyvâskylâ, Finlandiya 

inci Oyku Yener-Roderburg, University of Strasbourg 


Room C205 - Etnik, Kimlik, Dil ve Göç Zeynep Arslan, University of Vienna, Austurya Hüseyin Çelik, University of Zürich, İsviçre Maria Six-Hohenbalken, University of Vienna-Avusturya 


13:30 -15:00 - Room C207- Kürt Çalışmaları ve Britanya Üniversiteleri 
Naif Bezwan, LSE 
Recep Onursal, University of Kent Yousif Mustafa Sindi, Leeds Beckett University Muhamad Tawfiq Ali, MCIL, 


Room C205 - Göçmen Kültürü ve Görsel Tanıtım Magali Peyrefitte, Middlesex University Shilan Fuad Hussain, Bağımsız araştırmacı, İtalya Richard Wilding, Fotoğrafçı, Gulan Lana Askari, University of Manchester 


15:00 -16:00 - Room C207 - Kürdistan’da Cinsiyetçi ve 

Politik Mücadele 

Dave Hill, Middlesex University 

Umut Erel, Öpen University 

Necla Acik, University of Manchester 

Mustafa Kemal Topal, Roskilde University, Danimarka 


Room C205 - Zorunlu Göç, Travma ve Ruhsal Hastalıklar 

Rachel Seoighe, Middlesex University 

Filiz Çelik Swansea University 

Afrouz Zibaei, Manchester Metropolitan University 



Middlesex 

University 

London 


Tom Webb 

tom@telgrafnews.com 



Tekrarlanan Senaryolar 

• • 


Ö nce Manchester’daki bombalı saldırı, şimdi de Londra saldırısı, hepsini büyük bir dehşetle izledik. Bu tür alçakça yapılan saldırıları kınamaktan, lanetlemekten, sosyal medyayı “Acaba tanıdıklarımıza bir şey oldu mu?” diye taramaktan o kadar çok yorulduk ki. 

Bu konuları daha ayrıntılı ve derinden analiz etmek gerekiyor. 

Theresa May hükümetin başına geçip başbakan olduktan sonra gelen süreçte iki büyük askeri anlaşma imzaladı. Birincisi; Türkiye 4 den AKP hükümeti ile imzaladığı askeri jetler anlaşmasıydı diğeri ise Sudi Arabistan’la imzaladığı askeri mühimmat anlaşması. Yani silahlar, bombalar, diğer aksesuarlar... 

IŞÎD’in boy göstermeye başladığı günden bu yana, AKP hükümeti çevrelerine ve Sudi Arabistan’a saldırmadığını biliyor muydunuz? 

Türkiye’de Kürt nüfusunun çok olduğu bölgelere saldırdılar, AKP hükümeti ‘terörist’ demek için uzunca bir süre bekledi, “Kızgın bir iki genç” dedi bir aralar. Sonradan ‘terörist’ konuldu adı. Fakat hükümetten birileri ile IŞİD’in üst düzeylerinin geçmişte çekilmiş resimleri ara ara sosyal medyaya düştü. Rusya “Elimizde IŞÎD’in petrolünü Türkiye’nin aldığına dair kanıtlar var” dedi. Bir kısım belge, bilgi ve görüntü yayınladı. Sonra hızlı bir şekilde kayboldu. Aynı hız¬ da gündemden düştü. 

Sudi Arabistan hiç ‘terörist’ ibaresini kullanmadı. Hiç kınamaya ihtiyaç bile duymadı. Zaten IŞİD’in saldırdığı da hiç görülmedi. Her fırsatta, birçok kaynakta, silahların Sudi Arabistan’dan geldiği söylen¬ di. Kimse bir şey ispat etmeye kalkışmak bile istemedi. “Dünya düz mü?”, “Kadınlar insan mı?” 
gibi konuları konuşup durdular. 

Başbakan May ise bu iki ülke ile silah anlaşması yaptı. Yani IŞİD’e destekleri sürekli sorgulanan ve tam net bir cevap alınamayan iki ülke ile 9 aylık başbakanlık sürecinde anlaşma imzaladı. Bu bölümü birkaç kez tekrarladığımı biliyorum ama iyice anlaşılsın istiyorum. 

Yani Manchester’da, Londra’da kullanılan, kullanılmak istenilen mühimmatların kaynağı belirsiz diyoruz ya hani, belki o kadar da belirsiz olmayabilir. 


Bir hükümet, yüksek ihtimalle çoğunlukta masum sivilleri öldürmek için kullanılacak silahları, insan hakları konusunda kabarık sabıkası olan iki ülkeye satmak üzere neden anlaşma yapar? 
Daha da önemlisi, hayatlara son vereceğini bildiği silahları kendini savunmak dışında neden üretmek için can atar? 

Bunları da artık söylemekten sıkıldık biliyorum. Ama asıl konu şu aslında... 

Her şey nispeten sakin giderk¬ en, hemen seçimler öncesi, halkın milliyetçilik damarlarının kabarma ihtimali yüksek olacak iki olay nasıl olur da peş peşe gerçekleşir? 
Yargısız infaz yapmak tabii ki doğru olmayacaktır, ama bu soruları sormak en doğal hakkımızdır. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, hepimiz o sokaklardan geçip, o kalabalık mekanları kullanıyoruz. Cumartesi akşamı saat 10 civarında ailenizle, arkadaşlarınızla Londra’nın herhangi bir köprüsünde, “Acaba beyin gelişimini tamamlayamamış alçak caniler gelip beni ezer mi?” 
diye düşünmeden gezmek istemek en doğal hakkımız. Seçimlerin eşiğinde, rant uğruna bunu elimizden alıp almadıklarını bağıra bağıra sorgulamak; vatandaşlık hakkımız. 

Sizi biraz geriye götürüp, benzer bir senaryo ile karşılaştırma yapmaya davet ediyorum. 

AKP’nin hızla oy kaybettiği dönemlerde ilk seçim öncesi, Diyarbakır’daki HDP mitinginde patlayan bomba ve sonrası da düzenlenen Kasım seçimleri öncesi, Ankara’da patlayan bomba ve hemen ardından AKP’nin tek başına iktidara gelecek kadar milletvekili çıkarabilmesi senaryosunu hatırlayın. 

Şimdi de seçimlerin hemen öncesinde, muhafazakar partinin oylarını kaybetmeye başladığı dönemde Manchester’da ve Londra’da yaşanan olayların tüm sürecini gözünüzün önünde bulundurup karşılaştırın. 

Aklı başında dünya halkları olarak kirli siyaset oyunlarını hemen tanıyor olmamız ve gereken cevabı etkili bir şekilde verebiliyor olmamız çok önemli. 

Senaryo tanıdık olabilir fakat sonuçlarını değiştirmek insanlık görevimizdir. 
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B u soruların aslında, burada yazılanın ve yazılacak olanlardan çok çok daha üzerinde bir yetkinlikle ve zaman vererek düşünülmesi ve cevap verilmesi gerekiyor. Ben sadece psikolojik rahatsızlıklardan yola çıkarak, az da olsa anlamaya ve anlatmaya çalışacağım. 

Afşar Timuçin felsefe sözlüğünde bilgiyi şöyle açıklıyor: “Nesneyi zihinde var kılan düşünce edimi. Bu edimle zihinde var kılınan nesne... Felsefe tarihi boyunca, bilgi konusunda iki karşıt görüş ortaya kondu; Platon ve öbür ülkücüler doğuştan bilginin varlığını savundular. Aristoteles ve öbür gerçekçilerse; bilginin tümüyle dünya deneyleriyle, duyu organları aracılığıyla yani sonradan elde edildiğini savundular." 

Bilgiyi, bilginin varlığını pratikten yani deneyimden bağımsız olarak düşünürsek bunun sonuçları ne olur? Bilgi nesneyi zihinde var kılan düşünce edimiyse ve bu şekilde nesne zihinde var oluyorsa, bunun meydana gelmesi ancak ve ancak pratikle 


Mahir Güden 

Psikoterapist 

mahircbt@yahoo.co.uk 


Bilgi Pratikten Bağımsız Var Olur Mu? Bilginin Evrimi Nasıl Olur? Bu Soruların Cevaplarının Depresyon ve Psikolojik Rahatsızlıklarla Yansıması Ne Olur? 


mümkün diyebiliriz. Burada pratiği biraz açmamız gerekiyor. Pratik sadece bir şeyleri davranışsal olarak yapmak olarak algılanmamalı. Düşünmek, okumak da bir pratiktir. 
Okumak ve düşünebilme eylemi içerisinde olmak, nesne ile iletişim içerisinde olup, buradan şeylerin nedenlerine inebilme yetisini ya da o yolda ilerleyebilme yetisini getirir. Düşünme eylemi pratiktir, doğada var olanı alıp işlemektir ve bu işleme sürecinin başındaki beyin, ondan sonraki süreçlerdeki beyine benzese de artık aynı olmaz, değişir. 

îlk elden düşünmeyi sağlayan nesnedir, yani beyindir, nesnenin yani beynin pratiksel gelişimi evrimsel, pratiksel öğrenme evrelerinin ulaştığı tarihsel seviyedeki fiziksel doğumu ile birlikte yine fiziki dünya ile temas içinde öğrenme, bilgiyi kurma, edinme pratiği içerisinde olur. Eğer beynin fiziksel gelişiminde böylece oluşunda “farklılıklar" var ise bu farklılıklar, derecelerine ya da ne ve nasıl olduklarına göre kişinin öğrenme ve bilgi edinme eylemlerine direkt etki eder. Fakat altının çizilmesi gereken bu farklılıkların maddeden kaynaklandığı ve yine maddenin varlığı ile açıklanabileceğidir. 


Böyle yaklaşıldığında sonuç olarak nesnenin diğer nesnelerle teması, onların karşılıklı etkileşimi bilgiyi var eder. Bilgi, sadece kuru ansiklopedik bilgi olarak da algılanmamalıdır. Bilgi duyguları, fiziksel varlığı, sosyo-kültürel sistemleri de içerir. 
Bilgi ayrıca iyilik olarak düşünülmemelidir. 
Kötü bir pratiğin olduğu yerde kötü bilgi var olur. Burada kötülüğü belirleyen A, B ve C’nin farklılıkları değil; insanın evrimsel, çevresel vb. geldiği, ulaştığı aşamaları, gelişimini sekteye uğratma, önünde engeller oluşturup, geriye götürme olarak kısaca açıklanabilir. 

Bunun aksine, yukarıda belirtilenlerin günlük yaşantımıza yansımalarına dikkatlice baktığımızda konuşmalarımızın, değerlendirmelerimizin ve yaptığımız seçimlerin, çoğunlukla bilginin pratikten bağımsız bir şekilde var olabileceği önermesi üzerine kurulduğunu görürüz. Bunun en büyük nedeni olarak bilimsel, teknolojik, kültürel gelişimin, evrimsel ve fiziksel gelişim ile paralel bir şekilde gelişmemesini gösterebiliriz. Bilginin kolay bir şekilde dış dünyada bizden bağımsız bir şekilde kültürel yaşamda var olması diyalektik pratik bir devinimi, iletişimi gerektirmeden ona kısa 


ve kolay yollardan ulaşmamızı sağlayabiliyor. Böylece bir bilgiye bu şekilde, çevremizde basitçe ulaşmış olmamız o bilgiyi edindiğimiz, kavradığımız anlamına gelir mi? Onun bizim içselleştirdiğimiz bilgimiz olduğu anlamına gelir mi? 

Örneğin; sigaranın sağlığımıza zararlı olduğu bilgisini ulaşmamız çok kolaydır. 
Sigara paketlerinde bile bunu yaygın bir şekilde görmemiz mümkün. Fakat bu sigaranın kötü olduğu bilgisini edindiğimiz anlamına gelir mi? Bu çoğu zaman gelmez (geldiği durumlar da vardır ama bunun nedeni sadece bu şekilde -basit yollardan- bilgi edinme ile açıklanamaz) çünkü bu şekilde edinilen bilgi olsa olsa sınırlı, dogma bir bilgi olur. Gerçek bir bilgi olması için kişinin sigarının sağlığını ya da sağlığı bozduğu pratiğini bireysel ve kültürel çarpıtmaların da farkında olarak yaşaması gerekir. Ancak bu yaşayacağı, yani sağlığının pratik olarak kötüye gitme durumundan sonra; sigara sağlığa zararlıdır bilgisi tamamlanacaktır (iyi ya da kötü). Ondan önceki bilgisi yarımdır ve bilgiden çok varsayımlara, çıkarımlara dayanır. Tabii ki bilgi edinmek için hasta olmayı beklemek, gerekmez. 
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Britanya Alevi Festivalinin 

Startı İskoçya'dan Verildi 


Her yıl geleneksel olarak yapılan Alevi Festivalinin startı Edinburglita başladı. 

7. Britanya Alevi Festivali kapsamında yapılan İskoçya Alevi festivali geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti. Edinburgh ve Glasgow Cemevlerinin birlikte düzenlediği festivale yüzlerce kişi katıldı. 4 Haziran günü Edinburgh ta yapılan festival ile 7. Britanya Alevi festivali başlamış oldu. 9 Haziran ve 
18 Haziran arasında Londra’da bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. 9 Temmuz Pazar günü Orta Britanya’da Sheffield Festivali ile 7. Britanya Alevi Festivali tamamlanmış olacak. 

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta gerçekleşen Alevi festivalinde semahlar dönüldü. Edinburgh ve Glasgow Cemevleri semah ekiplerinin birlikte döndüğü semahlarda 65 semahçı hizmet yürüttü. Festivale Britanya Alevi Federasyonu, Britanya Alevi Gençlik Federasyonu, Britanya Alevi Kadınlar Birliği, Londra, Sheffield, Nottingham, Newcastle Cemevleri temsilcileri katılarak destek verdi. Etkinliğe destek 


veren kurum temsilcileri birer konuşma yaptılar. Edinburgh cemevi önceki başkanı Lüth Ergüven, Zekeriya Armut ve Glasgow cemevi başkanı Aynur Akel konuşmalarında birlikte etkinlik düzenlemenin güçlü mesajının önemine vurgu yaptılar. BAF başkanı İsrafil Erbil, BAF Başk Yard, İsmail Aslan, Nottingham AKM ve Cemevi başk, Mehmet Sağ, BAGF Başkanı Dilara Kaya konuşmalarında Alevi öğretisinin geleceğe taşınması ve Britanya’da Alevilerin birlikte örgütlenmesinin ne kadar hayati olduğuna deyindiler. 

Ayrıca etkinlikte yetiştirdikleri öğrencilerle gurur duyan bağlama eğitmenleri Yılmaz Çakmak ve Ali Polat öğrencileri ile birlikte festivalin güvenliğinden hazırlanmasına kadar önemli katkı sağladılar. 

Yediden yetmişe her yaştan insanın katıldığı Festival Koma Zelal müzik gurubu ve Davul zurna eşliğinde halaylar ve türkülerle devam etti. Yiyecek standları ve hediyelik eşyaların satıldığı standlara çok ilgi vardı. 
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Suzan Doğan 

on zamanlarda kaza davalarındaki tartışma konusu tazminat miktarlarının bir hayli düşürülmesine yönelik. Hem müvekkillerinin hem de avukatların bu konudan muzdarip olmaları bizim de bu konuyu işlememize neden oldu. Genel anlamda trafik kazaları ve tıbbi ihmalkarlık davalarına bakan Miya Solicitors veAdvantage Solicitors yetkililerine konu ile ilgili gelişmeleri sorduk. 

- Kaza davalarındaki tazminat miktarları gündemimiz ama biz öncelikle firmanızı tanıyalım ve yaptığınız işler konusunda okuyucularımızı biraz bilgilendirelim istiyoruz. Bu anlamda Miya Solicitors firmasını tanıyalım ve Sefaret Yaman kimdir okuyucularımızı da bilgilendirelim? 

- Biz altı ortaklı bir firmayız. Bu alanda her bir avukatımız 10 senenin üzerinde bilgi 



birikime sahip değerli insanlardır. Kendilerini tanıtmam gerekirse Şadiye Aslan, Şükri¬ ye Habil, Zara Ahmet, Mustafa İbrahim, Ali Mustafa ve ben Sefaret Yaman. Avukatlık firması olarak birçok alanda hizmet veriyoruz. Size benim de uzmanlık alanım olan tıbbi ihmalkarlık davaları konusunda bilgi vermek isterim. 

Tıbbi İhmalkarlık konusunu; bir sağlık 


görevlisi doktor ya da hemşirenin bakmakla yükümlü olduğu hastaya yanlış teşhis ve tedavi ya da müdahalede bulunması ve bu yanlışın hastaya zarar vermesi olarak açıklayabiliriz. İhmalkarlık; bazen geç teşhis ve geç tedavi ya da gereken tedavinin hiç verilmemesi durumunda ortaya çıkabiliyor. 

- Son söylediğiniz konu önemli, geç teşhis ve tedavi. Bir örnekle açıklayabilir misiniz? 

- Bazen kaza sonrasında ilk müdahale ekibi ambulans görevlileri olabiliyor. Bize gelen bir davayı örnek vererek açıklayayım. 
İnşaattan düşen bir müvekkilimiz düşme sonucu beli kırıldığı halde düştüğü yerden ambulansa kadar yürütüldüğü için sinirler kalıcı olarak hasar görmüş. Bu kişi maalesef felç oldu. Aldığımız raporlar gösterdi ki eğer müvekkilimiz düştüğü yerden sedye ile ambulansa taşınmış olsaydı felç olmayacaktı. Onu yanlış şekilde ambulansa götüren görevliler burada kusurlu ve ihmalkar bulundu. 


- Başka ne tür durumlarla karşılaşabiliyorsunuz? 

- Geç ya da yanlış bir teşhis. Defalarca doktora gidiyorsunuz, şikayetlerinizi söylüyorsunuz, size yapılması gereken testler yapılmıyor ya da eksik yapılıyor. Sonrasında farklı bir tanıyla uzunca bir süre ağrılarınızla baş başa kalıyorsunuz. Bir süre sonra anlaşılıyor ki hastalığınız size söylenen hastalık türü değil ve yanlış tanıyla acılar içinde kıvranmışsınız. Bu tür durumlar kalıcı hasarlara ve geç gelen ameliyat ile sonuçlanabiliyor. Bu tür davaları da detaylı bir şekilde soruşturup müvekkilimizin lehine sonuçlandır abiliyoruz. 

- Konu çok hassas anladığımız üzere. 
Bu tür durumlarla karşılaşan kişiler uzman avukatlara başvurmalı mı demeliyiz. 

- Kesinlikle öyle. Konu çok hassas, sonuçta sağlıktan bahsediyoruz. Bizim bu alanda uzman olduğumuz bilinir ve bizde kendimize bu anlamda çok güveniriz. Ben 
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17 senelik avukatlık tecrübem ve bu alanda da 13 senelik avukatlık tecrübem ile iş yapıyorum. Firmamızda çalışan her arkadaşımız önemli davaları sonuçlandırmış değerli avukatlardır. 

“HÜKÜMET SİGORTA ŞİRKETLERİN¬ 
DEN YANA" 

- Konuyu gündemimiz olan ‘kaza davalarında avukatlık ücretleri’ konusuna getirecek olursak, kaza davalarında alman avukatlık ücretleri artık müvekkillere yansıtılır oldu. Bu konu hakkında neler söylersiniz? 

Kaza davalarıyla alakalı yasalar Nisan 
2013 yılında değişti. Kesintilere gidildi. 
Öncesinde biz müvekkilden davayı alıyorduk hiç kesinti yapmadan davasını sonlandırıyorduk. Ama artık öyle değil. Daha önce bizim avukatlık ücretimizin tamamı kaybeden taraftan ve sigortacısından alınıyordu. Ancak 2013’teki değişiklikten sonra hükümet birçok kesintinin yanı sıra bunda da kesintiye gitti. Ve çıkardığı yasa ile sigorta şirketleri bize ödedikleri bizim yasal ücretimizin tamamını ödemediler. Nerdeyse üçte iki oranında bunu düşürdüler. Hatta dörtte üç oranında düşürdüler diyebilirim. 
Kaza davalarına bakan firmalar, müvekkillerin tazminatlarından kesinti yapmak durumunda kaldı. Zaten bu yasayı getirirken hükümetin mantığı da oydu. Siz paranızın tamamını sigorta şirketleri tarafından alıp onları mağdur edeceğinize müvekkillerinize yansıtın bu rakamları dediler. 

- Çok ‘taraflı’ bir karar değil mi? 
Hükümetin burada aldığı karar sigorta şirketlerine yaramış gibi görünüyor. 

- Doğru söylüyorsunuz. Taraflı bir karar. 
Hükümet aldığı bu karar ile sigorta şirketlerinin zararlarını minimuma indirgemeye çalışıyor. Biz avukatlar olarak müvekkillerimizle karşı karşıya kaldık. Davanın komplikasyonuna göre kesintiler yapmak durumunda kalıyoruz. Bu rakamlar maksimum yüzde 25 oranında gerçekleşiyor. Ve daha da kötüsü 2018 Ekim ayında yürürlüğe girecek olan başka bir yasa ile bu kesintiler çok daha fazla düşürülerek müvekkillerimizin mağduriyetleri artırılacak. Hükümetin politikaları sigorta şirketlerini koruyan taraf olarak karşımıza çıkıyor. 

Hükümetin politikaları sigorta şirketlerini 

koruyan taraf olarak karşımıza çıkıyor. 

35 BİN AVUKAT İŞSİZ KALACAK 

- Bunun sonuçları çok ağır olabilir gibi görünüyor. Bu yasaya karşı çıkma şansınız yok mu? 

- Maalesef bu yasa parlamentodan geçti. Konu ile ilgili kurumlar zamanında çok fazla itirazlarda bulunup yetkili birimlerle görüştüler ama yapabilecek bir durum söz konusu değil. Burada avukatlık firmaları da çok mağdur olacak diye düşünüyoruz. Hatta bu alanda hizmet veren 30-35 bin çalışanın işinden olacağı konuşuluyor. 

Bizler birey olarak bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın seçimlerde sandık başına 


gidip kararlarını; çıkarlarını savunan kişilere yönelik almalarını öneriyoruz. Sonuçta bu ülkede yaşıyoruz ve gelecek için alınan her karar bizim ve çocuklarımızın hayatlarına dokunan sonuçlar doğuruyor. 

ALİ OSOY: 

"KAZA DAVALARINDA UZMAN BİR FİRMAYIZ" 



Kaza davalarında önemli bir firma olarak adı anılan Advantage Solicitors yetkilisi Ali Osoy ise firmalarının 50’nin üzerinde çalışana sahip olduğuna dikkat çekerek Türkiyeli toplumun her türlü avukatlık işlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. 

- Firmanızın uzun zamandır kaza davaları ile ilgilendiğini biliyoruz. Nitekim gazetelere verdiğiniz reklamlarda bu konuda tecrübenize, birikiminize ve hukuk bilginize güvendiğinize vurgu yapıyorsunuz. Bundan yola çıkarsak müvekkillerinize nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? 

- Biz tecrübemize ve bilgi birikimimize güvenen bir firmayız. Dolayısıyla alanımız¬ da uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz. Her türlü kaza davalarına bakıyoruz. Trafik kazaları, yaralanma ve incinme davaları bunların başında geliyor. Müvekkillerimiz bize geldikleri an itibariyle ilk yaptığımız işlem 


kaza öncesi sigortalarının olup olmadığını gerekli kaynaklara başvurarak soruşturmak. 
Sonrasında davayla ilgili gerekli formlar dolduruluyor ve karşı tarafa posta ile ve karşı tarafın sigortasına MOJ Portal denen sistemden gönderiliyor. Konu ile ilgili karşı tarafın sigortasına 21 günlük süre tanınıyor. 
Bu 21 günlük sürede karşı tarafın sigorta firması konuyu inceliyor ve bize geri dönüş yapıyor. 

Bize verdikleri yanıta bağlı olarak gerekli işlemleri detaylı şekilde yapıp en kısa zamanda davayı sonuçlandırmaya çalışıyoruz. 

- Sonrasında yapılan işlem çok uzuyor mu? 

- Bu 21 günlük süre sonrasında karşı taraf yükümlülüğü kabul ederse dava MOJ PortaPdan devam eder ve avukatlarımız doktor raporu alınması için gereken randevu işlemlerini ayarlar. Rapor alındıktan sonra tazminatınızın değeri hesaplanır ve ikinci aşama uzlaşma paketi ile MOJ PortaPdan karşı tarafın sigortasına teklifle birlikte gönderilir. Karşı tarafın sigortası teklifi inceler. 
35 günlük uzlaşma süreci sonrası teklifimizi kabul ederse davamızı sonuçlandırırız ve bu süre yaklaşık üç-dört ayı bulabilir. Teklifimize itiraz gelirse süre daha da uzayabilir ve üçüncü aşamaya gitme zorunluluğumuz doğar. Bu süreç mahkeme sürecidir. Bu aşamada hakim tazminat miktarının ne kadar olacağına karar verir. 

2010 yılında Adalet BakanlığPnın 
yürürlüğe koyduğu uygulama gereği süre eskiye nazaran çok daha aza indirgenmiş ve en kısa zamanda sonuçlandırılması için çalışmaların hızlandırılmasını sağlamıştır. 

VUR-KAÇ KAZALAR ÇOK OLUYOR 

- Vur-kaç araba kazalarının da çok fazla olduğu söyleniyor bu konuda neler söylersiniz? 

- Evet. Bu tür kazalar bize de çok geliyor. 


Bu tür davalara karışan sürücülerin çoğu sigortasız ve takipsizlerden oluşuyor. Bu tür davalarda talepler; Motor Sigortalama Bürosu tarafından organize ediliyor. Bu büronun yaptığı işlem; sigortalama sanayi tarafından sigortasız ve izlenmemiş sürücülerin neden olduğu kaza kurbanlarının tazminat taleplerine cevap vermek üzere kurulmuş. 

- Bu tür davalarda akla şu soru geliyor. 
“Muhatap alınacak kişi olmadığı için davanın olumsuz sonuçlanması yüksek ihtimal mi?” Bu konu hakkında okuyucularımızı bilgilendirebilir misiniz? 

- Sorumsuz sürücüler çok. Vur ve kaç 

kaza olaylarında kaza yerini herhangi bir bilgi vermeden terk eden sürücülerin kazalarını Motor Sigorta Bürosu takip ediyor. Bu tür davalarda tazminat talebi başvuruları çok dikkatli yapılması gerekiyor. Bu başvurularda kurallar çok net ve serttir. Yanlış yapılabilecek bir durum, davanızın ret ile sonuçlanmasına neden olabilir. Biz tecrübelerimizden de kaynaklı, bu davalara daha da ciddi yaklaşarak, başvuruları elimizden geldiği kadarıyla olumlu sonuçlandırabiliyoruz. 

- Bu tür durumlarda polisin tavrı nasıl oluyor? 

- Bu konu başlı başına işlenmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Çünkü polis bazen bu tür kazaları rapor etmeyebiliyor. 
Böyle bir kaza ile karşılaştığınızda polis memuruna kazanın rapor edilmesi konusunda ısrarcı olmalısınız. Hatta bizim önerimiz; olay yerindeki polis memurlarının adını, sicil numarasını, kazanın tarih ve saatini hatta yerini ve diğer detayları not etmeniz yönünde. Bu tür kazalarda araç hasarları ve incinme durumundaki tazminatları talep hakkınız bulunuyor. Bunu birçok Türkiyeli sürücü bilmiyor. O nedenle bilinçli ve de çok dikkatli olmaları gerekir. 
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Suna Alan 

Lingua Franca Grubu üyeleri geçtiğimiz günlerde Londra ve yine Brighton şehrinde ilk albümleri "Ephemera" nın tanıtımı için unutulmaz konserler verdiler. 

Tıpkı Lingua Franca dilinde olduğu gibi Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde yapılan müziklerin elementlerini albümlerine yansıtan ve kimisi müzik eğitmeni olan grup üyeleri Michalis Cholevas, Michalis Kouloumis, Giannis Koutis, Ruven Ruppik ney, saz, yaylı tanbur'dan kemana, uddan perküsyona bir çok enstrümanı büyük bir ustalıkla çalıyor. 
Adaş olan grup üyelerinden Michalis Cholevas ve Michalis Kouloumis gazetemizin sorularını yanıtladılar. 

- Herbiriniz ayrı birer yeteneğe sahipsiniz. Lingua Franca Grubu'nu kurma fikri nasıl oluştu? Bize grubun kurulma hikayesini anlatabilirmisiniz? 

- Michalis Cholevas: 2007-2009 yılları arasında Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Codarts isimli müzik okulunda yüksek lisans yapmıştım. Michalis Kouloumis 2011 yılında yine aynı okula yüksek lisans için kayıt olduğunda o dönem kendisinin yüksek lisans tez hocalığını ben üstlenmiştim. Ardından aramızda tez hocası ve öğrenci ilişkisi dışında da bir dostluk gelişti. Bu dostluk dönemi içinde müzik konusunda fikir alışverişleri oldu ve bu fikirler zamanla daha da gelişip olgunlaşmaya başladı. 

- Michalis Kouloumis: 2012-2013 yılları arasında yaşamımın bir kısmını Kıbrıs'ta bir kısmını ise Hollanda'da geçirirken usta müzisyenleri yurtdışından Kıbrıs'a getirmeye dayalı bir fikir çerçevesinde çeşitli eğitim kursları düzenlemeye karar vermiştim ve bu eğitim çalışmalarından birine Michalis Cholevas'ı müzisyen olarak davet ettim. Ayrıca Michalis Cholevas ile birlikte çalacağım 2 tane de konser düzenlemeye karar verdim. Bu konserlerde bize eşlik etmesi için henüz birkaç ay önce tanıştığım müzisyen arkadaşımız Giannis'i de davet ettim. Konser için provalara başladığımız ilk gün her üçümüz de bugüne kadar ayrı ayrı denediğimiz ama istediğimiz müzikal seviyeyi bir türlü yakalayamadığımız birkaç düzenlemeyi birlikte çalarken yakaladığımızdan dolayı son derece memnun kaldık. Provalara başladıktan sonraki bir kaç saat içinde çok çaba göstermeden ve kendi doğallığı içinde yakaladığımız bu müzikal uyumdan dolayı yaşadığımız mutluluk yüzlerimize gülücükler olarak yerleşmişti. Bu ziyaretin sonunda Michalis Cholevas gruba birde perküsyoncu eklememizi ve böylece grubun 


ses düzeninin tamamlanabileceğini önerdi. 
Grubun ilk yılında grubumuza perküsyoncu olarak Rotterdam'da yaşayan çok yetenekli bir perküsyon sanatçısı olan Miguel Hiroshi Garcia'yı ekledik. Miguel ile bir yıl beraber çalıştıktan sonra kendisi gruptan ayrıldı ve yerine gelen bir diğer perküsyoncu Ruven Ruppik grubumuzun sürekli üyesi haline geldi. 

Michalis Cholevas aynı zamanda gruba Lingua Franca Ensemble ismini öneren kişidir. 
Lingua Franca 'Ortak Dil' anlamına gelmektedir ve ilk kez rönesans döneminde Akdeniz'de ticaret yapan tüccarlar arasında kullanılan dili tarif etmek üzere kullanılmıştır. Bu dil Akdeniz ticaret yolu üzerinde kullanılan dillerden alınmış sözcüklerle üretilmiş bir dildi. Bizim grubumuzda aynı Lingua Franca dilinde olduğu gibi Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde yapılan müziklerin elementlerini içermektedir. 
Bu ülkelerdeki müzik kültürünün ortak yönü müzik serüvenini oluşturan melodinin duygusal karakterle geliştiriliyor olmasıdır. 

- “Ephemera" sizin ilk albümüz. "Ephemera" ne anlama geliyor? Neden bu ismi seçtiniz? 

- Michalis Cholevas: Ephemera pek çok Avrupa diline de yerleşmiş olan Yunanca bir kelimedir. Sözlük anlamı 'O Günde' olarak ifade edilebilir. Kısıtlı bir süresi olan, geçici olan bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Bu sözcüğü seçmemizin iki sebebi var: Birincisi bizim kompozisyonlarımızın ortak biryönünün olmasıdır yani kompozisyonların son derece yoğun hislerin yaşandığı ortamlarda ortaya çıkmasıdır. 
Aynen bir fotoğrafın bir anı yakalaması gibi Ephemera da fani birşey gibi her an geçip gidecek duygular, müzik ve ses boyutu kullanılarak bir çerçeveye oturtuluyor. Ephemera'da kaygısız bir parça olan Child (Çocuk -7. 
parça) ile yalnızlık anlarını içeren Separation (Ayrılık - 2. parça) parçalarında olduğu üzere seviye hüzünden kabule geçmekte, anlaşılması zor duyguların yaşamamızda ne kadar güçlü bir yer edindiği, duyguların nasıl farkına varılmadan bir anda geçip gittiği ama bizim bilinçli yaptığımız tercihler üzerinde nasıl izler bıraktığı anlatılmaktadır. İkinci sebebi ise Ephemera sözcüğünün Yunanca bir kelime olmasına rağmen başka dillerce de aynı bağlamda kullanılıyor olmasıdır ki bu sözcüğü Avrupa dillerine ya da İngilizce'ye çevirmeye dahi ihtiyaç duyulmamaktadır. 

- Şarkıların hepsi sizin kendi kompozisyonlarınız Şarkıların hikayelerinden bahsedebilir misiniz? 

- Michalis Kouloumis: İlk şarkımız "Ephemera"nın (Ecpnpepa) kompozisyonu ve düzen¬ 


lemeleri Michalis Cholevas'a aittir. Az önce bunun hikayesini geniş bir şekilde ifade etmişti ki kompozisyonu etkileyen de bu hikayedir. 

"Exileosis" (EÇıÂeuorı), Hedonizme (hazcılık) ve bunun mantıksal seçeneklere galip gelmesine dair yazılmış bir gazeldir. Exileosis gündelik zevklerden uzak durma ya da onlardan kaçınma davranışlarını yansıtmak üzere kompoze edilmiştir. Exileosis bir gönül alma, bir telafi etme olarak çevrilebilir ancak buradaki telafi etme tek eşliliğin taktığı kelepçelerden erotik özgürlük yoluyla kurtulmaktır. Bu metafor müzikal sebeplerden dolayı yapılmıştır. 
Michalis Cholevas bu parçayı kompoze ederken Karadeniz kemençesinin bazı özelliklerini Tarhu üzerine adapte etmeye çalışmaktaydı. 
Oluşturduğu müzik kalıbını ölçmeye çalışırk¬ en 23 vuruş (ucube bir sayı!) kalıbına eriştiğini görmüştür. Bu tür bir kalıbı daha önce görmediği ve bu kalıpta müzikal açıdan bir mana içermediği için bu kalıbı 24 vuruşa adapte etmeye çalıştı ancak her ne yaptıysa vücudu 
23 vuruşa döndü. Exileosis'in temel kalıbını ortaya çıkaran bu olmuştur. 

Yine kompozisyon ve düzenlemesi Michalis Cholevas'a ait "19 steps of separation" (Ayrılığın 19 Adımı), Michalis ile Yiota'nın uzun bir süre için birbirlerinden ayrıldıkları dönemde kompoze edilmiştir. Parça dayanılmaz acıyı, pişmanlığı, umudu, içine düşülen içsel ve derin çemberi içeren duyguları taşımaktadır. 
Her ne kadar psikoloji kederin 5 aşaması olduğunu söylese de bazı insanlar için bu süreç daha uzundur ve farklı aşamaları da içerir. 
Kompozisyon farklı varyasyonlardan gelen ama geçiş sürecini tamamlamak için birbiriyle bağlantılı olan 3 ana temaya dayanmaktadır. 
Bu kompozisyon albümdeki bir sonraki parça olan Lahtara ile bağlantılıdır ki Lahtara parçası grubun 19 adımın sonsuzluk duygusunu provoke ettiğine dair hissinin yansımasıdır. 

- Michalis Cholevas: Bir müzikal hatıra olan, "Child" (Çocuk) parçası, artık unutulmuş olan masumiyetin mükemmelliğini yakalamaktadır. Neşe, sadelik ve tecrübe edecek kadar şanslı olanlar için bile artık sadece solgun fotoğraflarda kalmış kalpten hissedilen kahkahalar... Kompozisyon ve düzenlemesi Giannis Koutis'e ait Child parçası hakikate ve masumiyetin mutluluğuna adanmıştır. Parçanın kompozisyonu iki büyük bölümden oluşmaktadır. 
Bu bölümlerden birisi sakin birgiriş, İkincisi ise yoğun bir cazdır ki bu bölümde biz grup üyeleri en çocuksu özelliklerini de ortaya koyuyoruz. 

Yine kompozisyon ve düzenlemesi Giannis Koutis'e ait "Inception" (Başlangıç)... Hayallerimiz karşı kıyıda sabırlı bir şekilde bizi bekle¬ 


mektedir. Hadi bizi bağlayan iplerden kurtulalım ve kendimizi korkusuzca denize salalım. 
Bu büyükyolculuk başlasın, şansını kullanmak isteyip günü ele geçirenlerin yaşayacağı derin duygularla dolu olan yolculuk başlasın. 

- Kiminiz ayrıca müzik alanında eğitimcisiniz değil mi? 

- Michalis Cholevas: Evet, Lingua Franca Grubu olarak aktif bir şekilde müzik eğitimi çalışmalarına dahiliz. Hem grup hem de bireyler olarak hakim olduğumuz alanlara dair eğitim seminerleri ve çalıştaylar düzenlemekteyiz. 
Bu çalışmaların tarihlerine vvebsitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 

- Düzenleyeceğiniz konser ve projelerin tarihlerinden bahsedebilirmisiniz? 

- Michalis Cholevas: Grup olarak Ephemera albümünü tanıtmak üzere dünyanın farklı yerlerine gideceğiz. Grup dörtlü ana ekip dışında Tarek Rammo ve Kami-Lynn Bruin isimli iki sirk sanatçısı ile de etkinlikler düzenlemektedir. Bu iki sirk sanatçısı Cirque Du Soleil ve Armin Van Buuren gibi sirk projeleri başta olmak üzere pek çok sirk projesinde görev almışlardır. Onların semavi hareketleri sadece bizim Ephemera'daki müziğimizde ortaya koyduklarımızla uyuşmakla kalmamakta aynı zamanda o müziği kucaklamaktadır da. 
Grubumuzun konserlerinde Kudsi Ergunerve Niti Ranjan Bisvvas misafir sanatçı olarak yer almaktadırlar. 

Konser tarihlerimiz ve daha fazla bilgi edinmek için websitemize bakabilirsiniz: 

http://www.linguafrancaensemble.com 

*** 

Yunanlı müzisyen Michalis Cholevas, ney, saz, yaylı tanbur ve aynı kökenden gelen tarhu’yu çalan. 

Michalis Kouloumis Kıbrıs adasında müzik ile haşır neşir bir ailede büyüyen bir kemancı. 

Lefkoşe'de doğumlu Giannis Koutis, Yunanistan'a taşınarak Ermeni ud virtüözü ve besteci Haig Yazdjian'dan ud eğitimi aldı. 

Almanya doğumlu Ruven Ruppik, 8 
yaşından bu yana haşır neşir olduğu piyano ve özelde de perküsyon alanında yetenekli bir müzisyen. 
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Kadın 

Özgürlüğünün Sesi 


Övgü Kaya 

Kimisine göre isyanın sözlere ve müziğe nakşedilmesi, kimisine göre de müzikten öte birşey. Rap müziği ile ilgili çok farklı yaklaşımlar olsa da, gençlerin sınır tanımadan öfkesini ve isyanını dile getiriş tarzı da diyebiliriz. Çoğu zaman sözlerinde küfür olması aslında bu öfkenin bir yansıması. 

Rap'in "Rhytm And Poem" (Ritim ve Şiir ya da Ritmik Şiir) veya "Rhytmic African Poetry" (Ritmik Afrika Şiiri) sözcüklerinin kısaltması olduğu görüşü yaygın olsa da aslında rap kelimesi, Oxford sözlüğüne göre İngilizce sözlük anlamı olarak "ağır eleştiri" anlamına gelmektedir. 

Rap daha çok 1970'li yıllarda Afrikalı gençler ile özdeşleşse de şuan dünyanın dört bir yanında geçlerin yoğun ilgi gösterdiği bir müziktarzı.Janset te bu gençlerden birisi. Londra'da doğup, büyümüş başarılı bir müzisyen olan Janset Sayar ile sanat ve müzik hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 

- Türkiye'ye sık sık gidiyor musunuz? 
Radikal bir karar alıp, orada yaşayabilir misiniz? 

- 2 yaşımdan bu yana sık sık gidiyorum İs¬ 


tanbul'a ama ergenlik dönemimde 6 yıl kadar gitmedim. Sonrasında yetişkin bir birey olarak tek başıma gittiğimde İstanbul'a aşık oldum. Aslında sadece müzik yazmak için bir süre yaşamak istedim ama koşullar uygun olmadı. Londra'da doğdum, büyüdüm ve bütün hayatım burada. Yaşadığın yeri terk etmek hayli zor bu yüzden bu kararı veremem ama bağımı asla koparmak istemem. Türkiye'deki kültürü, oradaki dostlukları seviyorum. İstanbul'da bu durum (dostluklar, bağlar) biraz daha farklı, insanlar için daha kıymetli. Burada bunları yakalamak zor. 

- Türkiye'den ve Londra'dan çok fazla arkadaşınız var. Aralarındaki farklar sizin için nelerdirve nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Aslında benim burada çok fazla Türk arkadaşım yok, son senelerde yeni yeni tanışma¬ ya başladık. Benim gözümde bariz birfarkyok, daha ziyade insanlığa önem veriyorum. Ayrıca müzikle hitap ettiğim için değerlendirme noktası bambaşka oluyor. Londra'da büyüyen ve Türkiye'de büyüyen Türk gençleri arasında ise gördüğüm; hayata bakışları bambaşka. Burada birden fazla kültür etkisi altında büyüyoruz ve genel anlamda değerlendirirken birçok şeyi, kendi hayatımıza odaklanıyoruz. Ailenin ve dış faktörlerin dışında. Sanırım biraz daha 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Arcola Theatre: 
Richard III 
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(VVilliam Shakespeare oyunu Mehmet ERGEN yorumuyla yeniden sahneleniyor. 

10 Haziran'da son gösterimi yapılacak. 


LV YYllhıji'ı SKj j.-j'y. . ı-lfMılr 


-j u-lı |(JT fi? 


Bimsİin kes Time 

JK FESTİVAL EKGLU5IVI 


KINGS ? LEON 





HYDE PARK: 
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Ücretsiz 


UK Festival Exclusive/ Kings of Leon, 

Pixies gibi ünlü grupların katılımıyla 6 
Temmuz tarihinde gerçekleşecek. 


Odeon Cinema: 
The Boss Baby 



12 Haziran tarihine kadar sinemaseverler 
tarafından görülebilir. 


benciliz. Türkiye'deki gençlerin daha ince düşündüğüne rastlıyorum. Aile, dostlar ve yakın çevre onlar için daha önemli olabiliyor. 
Tabii bunun bir dengesi olmasını isterdim. Ayrıca kendimizi açıklamaktan imtina etmiyoruz biz burada. Hayatımızda yanlış anlaşılmaya pek yer bırakmıyoruz. 

- Rap müzik yapıyorsunuz. Toplumda “Rap müzik erkeklere yöneliktir" gibi bir yakıştırma var. Bir kadın olarak; sektör hakkında ne düşünüyorsunuz? 

- İnsanlar sizin kadın olduğunuz için Rap müzik yapamayacağınıza inanıyor. Çocukken kızlar bundan korkuyor, bir kitleye ulaşamayacaklarına inandıkları için bu müziktarzını sevse bile yaklaşmıyor. Ben bir beklentiye gitmeden Rap müzik yapmaya başladım. Kendimi, hislerimi ve düşüncelerimi ifade edebileceğim en iyi yolun bu olduğuna karar verdim. Rap yapmak; şarkı söylemenin ve hatta yazmanın da dışında bambaşka bir enerjiye sahip. Bu aslında bir noktada özgürlük savunması. Kendimizi savunmanın, ifade etmenin en özgür yanı. 
Düşünceleri ve hisleri aktarma olayını müzik ile birleştiriyoruz. Şimdi sektörde daha fazla kadın rappervar, daha fazla da olmalı. Kadınlar olarak bu tarzı iyi yansıttığımız sürece aykırı olmanın ötesinde; başka sesleri de duyurabilir, kadın özgürlüğünün sesi olabiliriz. Ayrıca Londra'daki tek Türk kadın rapper olduğumu sanıyorum çünkü henüz görmedim. 


Janset Sayar kimdir? 

Babası Çeçen, Annesi Çerkez olan Janset, 1989 yılında Londra’da dünyaya geldi. London Metropolitan Üniversitesi’nde İşletme ve Hukuk eğitimi aldı. 


- Sarkopenya, 9canlı gibi ünlü Türk Rapper'lar ile çalışmalar yaptınız. Hatta "Kandırılamaz" isimli yeni, yarı Türkçe, yarı İngilizce bir video klibiniz yayınlandı. 
Türkiye'de yapılan rap müziğin kalitesi sizi tatmin ediyor mu? 

- Aslında biraz ediyor ama asla tamamen tatmin olduğumu söyleyemem. Daha iyi bir noktada olabilir, olması gerekir. Yapılan tüm eserler neredeyse birbirinin aynısı, yeni şeyler duymak güç. İki dille bir rap yapmak uzun zamandır yapılmayan, unutulmuş bir şeydi. 
İki farklı kültürü bir eserde birleştirmek çok daha fazla şeyi ifade etmeye eşdeğer. Bundan dolayı gurur duyuyorum. 

- Londra'da zaten sürekli etkinliklerin içinde yer alıyorsunuz. Türklere yönelik bir etkinlik planınız var mı? 

Tabii ki var! Yener Çevik, Sansar Salvo ve TekMilI gibi büyük isimlerle birlikte bu yılın sonuna doğru bir festival organize ediyoruz. 



Müzik hayatına ilk olarak 14 yaşında şiir 

yazarak başladı ve şiirlerini müzikle birleştirmeye başladı. Müzik hayatına devam etmenin yanı sıra 2013 yılından bu yana TFL’de çalışma hayatına devam ediyor. 


Şevval Sam Konserine İlgi Azdı 


Barış, Kardeşlik ve Demokrasi Şöleni kapsamında 2 ve 3 Haziran tarihlerinde Broadvvay Theatre, Catford'ta düzenlenen Şevval Sam Londra konserinin ilk günü katılım eksikliğin¬ den dolayı iptal edildi. Seyreden ikinci günde de etkinlik fazla talep görmedi. 

Sahnede farklı yörelerden türküler seslendiren Şevval Sam katılım oranının düşüklüğü Jle ilgili; "Güney Londra biraz uzakmış, insanlar gelememiş, burada bir kişi bile olsaydı bile barış, kardeşlik ve demokrasi adına bu sahnede olacaktık" şeklinde açıklama yaptı. 
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Köpük (rüplü Kuşlar: 

Bal Kuşları - Hummingbird 


Kasım Bedran Yüce 

ürdistan’ın doğal güzellikleri, bitkileri, hayvanları, ırmakları, dağları üzerine bir kitap yazacağım. Bu makaleye konu olan kuşlar, ne yazık ki Kürdistan’da yaşamıyor. Benzeri var gibi. İlk defa sabahın erken bir saatinde Kolombiya’nın Leticia kasabasında gördüğümde büyülü bir sahne gibiydi. Leticiya, Çölemerk ve Sinur gibi. Brezilya, Peru ve Kolombiya sınırında, Amazon nehrinin buluştuğu yer. 

Gazete, sosyal veya görsel haberlerde Kürdistan’da soyu tükenmiş veya az bilinen bir yaban hayatı, bitki, ağaç, hayvan veya başka canlı vb. oldukça ilgimi çeker. 
Bizde, bir hariç hiç yazanı görmedim. Oysa gazete ve dergilerde böyle bir köşe olmalı. 
Araştırmalar yapılıp yayınlanmalı. Bir vatan; herşeyi ile vatandır. Edib Polat’ın, Evrensel Yayınlarında, 2004’de birinci baskısı 2008’de ise ikinci baskısı (demek ki politika dışında konular da ilgi görüyor ki iki baskı yapılmış) yapılan: ’Bilim Dilinde Kürtler, Kürt Çoğrafyasının Flora ve Faunası’ üst başlığı ile yayınlanmış eser dışında yok. Kaynak bölümüne bakıldığında, çoğu makale ve kitabın, Türk hukuksuzluğu ile cebelleşmesi ile kitabın başına getirilenler anlatılmış. Başka bir şey yok. 

Şaşırtıcı gözlemin biri de; Muhteşem 


Munzur’un başladığı Kutsal Gözeler’de oldu. Süt köpüğü kayalarda çağlayan beyaz su, taşların üzerinden kayarak şahane Munzur’u oluşturuyor. Burası sıfır noktası. Her tarafta mumlar yanıyor. Kutsal Munzur’a ve sahibine adanmış dilekler tutuluyor. Dersim merkezden eşsiz Munzur Vadisi, Munzur Irmağı’nın kıyısı boyunca, bir bakışta zirvesi görünmeyen dağları aşarak iki saatlik bir yolculukla Ovacık ovası başlıyor. 
Sonra Ovacık ve Gözeler. Şaşrtıcı şey ise; küçük siyah kuşlar birden beliriyor ve hızla çağlayan suları aşarak altındaki taşlıkların arasında yuvalarına giriyor. Önce inanamadım, epeyce bir takiple bu gizemli kuşların buralara aktığını gördüm. Orada sürekli bulunanlara ve beraber gittiğim arkadaşlara da sordum. Doyurucu bir yanıt bulamadım. 
Bu gizemli kuşlarla, ikinci benim tropikal kuşlar arasında ya evrimsel ya da çoğrah bir bağ var. 

Kürdistan dışında başladım. Bazı arkadaşların; “Bunu da Kürdistan’a bağladın!” 
diye gülümsediklerini hissediyorum. 

Bogota’ya 60 kilometre uzaklıktaki San Francisco köyünde Jardin Encantado Finca la Tortuguita 

Kolombiya kuş türlerinin en güzellerini biraraya getirmiş, kuş seslerinden geçilmiyor. Görkemli And Dağları’nın kuzey sınırında, Honda’ya 120 km uzaklıkta. And 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Dağları bilindiği gibi Kolombiya’nın ortasında uzanıyor. Yüksek yerler genelde ser¬ in ve yağışlı. Fakat eteklere doğru tropikal nem ve sıcaklılar başlıyor. Bitki örtüsü de çeşitleniyor. Muz, palmiye, kakao ağaçları ve göz alabildiğine fauna çeşitleri. 

O kadar çok çeşit var ki... îşte bu kuşlar tam da bu çoğrah özelliklerde yaşıyor. Farklı bölgelerde farklı çeşitleri var ama en renklileri bu tarz bölgelerde bulunuyor. 

Bulunduğu bölgenin sanat ve tanıtım temsili olmuş. Sadece bu bahçe ve görüntü için Bogota’daki, ilgili turistler burayı ziyaret ediyor. Kasaba sayılabilecek bölge, bundan dolayı bir merkez durumuna gelmiş. 

Bal Kuşları; kuşların en küçüğü. 7-13 santimetre boylarında fakat parmak büyüklüğünde olan cinsleri de var. 5 santim boyunda olanlar: Arı Bal Kuşu deniliyor. 
Kanatlarını yüksek hızla çarptıkları için buradan çıkan humming sesinden dolayı Humming Bird deniliyor. Saniyede 50 kez kanatlarını çarpıyor. Bu 54 km hıza denk geliyor. 
338 türünden bahsediliyor. Renklerine göre 
isimlendiriliyor. En çok And dağlarında olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika’nın birçok bölgesinde yaşıyor. Genelde çiçek özleri ile beslenir ve çok az bir bölümü 


sinek vb. türleri avlar. Kanatları ve gagaları bu işleve göre evrim geçirmiş ve şekilleri bölgelerin yiyecek bitkilerine göre şekil alıyor. Yaşamları uzun değil, çoğu bir yaşma gelmeden doğal koşullar nedeni ile ölüyor. 
Yaşayanların 10-12 yıl ömürleri var. Kuzey 
Amerika cinsleri neredeyse bunun yarısı, 5 
yıl yaşıyor. 

Çok küçük oldukları için yürüyemezler. 
Genelde nektar aramadıkları zaman dışında yuvalarında enerji toplamak için dinlenirler. 
Bütün kuşlardan en ilginç farkları, geri olmak üzere bütün yönlere uçabilirler. 

Başka cinslerden farlı olarak, yaşam süresi kuluçka vb. cinsten cinse, bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. En çok çeşit 160 
Kolombiya, sonra 130 çeşit Ekvador’da bulunuyor. Tam And dağları periperisi. 

Aztekler bu kuş şeklinde maske takarlarmış. Güç verdiğine inanılırmış. Peru Naska resimlerinden birisi; Bal Kuşudur. 

Kuş türlerinin en farklısı olduğu için ilgi de çok olmuş. O kadar geniş araştırma var ki... İnternetteki makaleler hariç, birçok makalede yüzlerce referans kullanılmış. 
Haklarında yazılan kitap sayısı ise 150’yi geçiyor... 


5 mart + ■ ■ 

AccidEnt Claims 


Kaza mı yaptınız? 

Davanız için en akıllı seçim! 
Binlerce pound tazminat al ab i)i rs iniz 

Trafik kasaları - İncinme davaları Ev Kazaları - Bisiklet kazaları iş kazaları •‘Kayıp düşme davaları Çekici servisi- Araba tamiri 
24 Saat içinde kiralık araç 


PPI DAVALARI 

Bankanız size borçlu olabilir 

Haberiniz olmadan aşağıda bulunan kredi koruma güvencesi 
CPayment Protection Insurance) eklenmiş olabilir 

Aşağıda olan 

ürünlerden bfrfnE aldınız mı? 

Banka kredisi 
Mortgage 
Mağaza Kartı 
Kredi kartı 

Araç Kredisi ve diğer krediler 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İngiltere'de şirket mi kurmak istiyorsunuz? Kredi veya Türkiye'de teşvik kredisi mi sağlamak istiyorsunuz, 

Ulus Group'u ziyaret etmeniz yeterlidir. 


Setting Up Business in the UK 

■ Form of Business Operation 

■ UKCorporateTaxation 

* General Commercial Matters 

* Property 

* Employment 

* PersonalTaxation 

- VAT, PAYE, TAX r ACCOUNTS 


Wealth Management & Prîvate Client Services 


- Estate Planning 
Inheritance Estate and Gift Taxes 

* Personal Tax 

* Professional Trustee Services Trust Administration Services 

* Trust and Succession Planning 

* Trust Services 

Trusts and Foundations 



* Offshore tax Planning 

* VVealth Protection 
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Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar 
50 kişilik ferah salonumuzla haftanaın 7 günü hizmetinizde 
olacağfz. 


Maraş usulü dil ve kelle paça, kebap 3£ ve dürüm çeşitleri, ^ ^ 

* I J 

rakı ve balık, çorbalar* 


Adres: 369 Fore Street, Edmonton N9 ONR (Edmontan Green polis istasyonun tam karşısında) 

Telefon: 020 88071503 
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VVefAre TınelBest in The'Market 


PURVEYORS OF ÛUALITY & VEGETABLES 




020 8558 8047 

Stand 5-6 Market Paviliorı, New Spitalfields Market, Sfıerrin Road, Leytorı, London E10 5SG 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İNTERNETTE GÜVENDE KALMANIN 
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1. Şifrenizi Birden Fezla Kullanmayın 

Birçoğumuz çok kolay şifreler kullanarak güvenliğimizi tehlikeye atmanın yanı sıra, aynı şifreyi birçok hesabımızda kullanarak da aynı hatayı tekrar yapıyoruz. 

Herhangi bir durumda, kayıtlı olduğunuz bir siteden bilgilerin çalınması durumunda aynı şifreyi kullandığınız diğer sistemlerde riske gitmiş olacaktır. 

2. E-mail adresiniz hackerlar tarafından ele geçirildi mi? 

E-mail adresiniz ve geri kalan bilgilerinizi kullandığınız herhangi bir sitenin korsanlartarafından saldırıya uğranıp uğranmadığını ve hatta sizin bilgilerinizin çalınıp çalınmadığını bulmanız mümkün. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken www.haveibeenpwned.com adresine gidip, e-mail adresinizi yazmak. 

3. Güncel kalın 

Sisteminizin güncel olduğuna emin olun. Buna VVindows güncellemeleri ve cep telefonunuzdaki programlar da dahil. Virüs programınızın, otomatik güncelleme özelliğinin açık olduğundan emin olun. 

4. Program indirmeden önce knntrol edin 

Bilgisayarınıza ya da telefonunuza bir program indirmeden önce biraz araştırma yapın. Google'a ya da kullanan diğer arkadaşlarınıza programı sorun ve programda bir güvenlik açığı olup olmadığını öğrenin. 

5. Virüs programı kullanın 

Özellikle bilgisayarınızda bir virüs programı mutlaka kullanın. AVG, Sophos ya da VVindovvs Security Essentials gibi bedava virüs programlarını yada ödemeli programları kullanabilirsiniz. 

G. Özeliniz nlsun 

Kullandığınız sosyal medya hesaplarınızın, gizlilik ayarlarını mutlaka kontrol edin. Bu ayarlarda gizliliğinizi olabildiğince yukarıda tutmaya çalışın. Özellikle kişisel bilgilerinizin olabildiğince gizli olmamasına önem göster¬ in. 

7. Asma kilide dikkat edin 

İnternetten alışveriş yaptığınızda, özellikle ödeme yapacağınız sayfanın güvenlikli olup kart bilgilerinizin şifrelenerek, banka sistemine gönderilmesi gerekiyor. Bu tür sitelerde ya da sitelerin ödeme sayfalarında adres çubuğu olarak bilinen yerin en solunda, bir adet kilitlenmiş asma kilit işareti bulunması gerekiyor. Bazı sitelerde bu kilidin rengi yeşil ya da adres çubuğu komple yeşil olabiliyor. Bunun böyle olmasına mutlaka dikkat edin. Böyle olmadığı durumda kart bilgilerinizi kesinlikle siteye yazmayın. 


8. Bağlandığınız kablosuz ağa dikkat edin 

Gittiğimiz yerlerde kablosuz bağlantı şifresini sormaya alışkınız. Hatta eğer kablosuz ağın şifresi yoksa sorgusuz sualsiz bağlantı kurmaya da alışkınız. Fakat bu durum bizi riske atıyor. Eğer bağlandığınız ağın sahibini tanıyorsanız sorun yok, fakat tanımıyorsanız ve şifresi de yoksa bu bir tuzak olabilir. Bu bağlantıyı sağladıktan sonra bilgisayarınızda yazdığınız her bir bilgi, birileri tarafından görülebilir. 

9. Halka açık gerlerdeki şarj istasgonlarına dikkat 

Gittiğiniz alışveriş merkezlerinde ya da restoranlarda, ödemeli ya da bedava olarak kurulmuş cep telefonu şarj istasyonları; aslında telefonunuzu şarj ederken aynı zamanda telefonunuzun içindeki bilgileri alıyor olabilir. 

10. Kriptolanmış mesaj programları kullanıu 

VVhatsapp'ın yeni başladığı, iMessage'ın uzunca bir süredir sürdürdüğü verileri kriptolayarak mesaj gönderme konusunda, güvenliği üst düzeye çıkaran sistemler kullanın. 

11. Şüpheli e-mail ve mesajlardan kaçının 

Size şüpheli görünen e-mailleri kesinlikle açmayın. 

Açsanız dahi, eklenmiş dosyaları bilgisayarınıza indirip çalıştırmayın. Bazı e-maillerde size para gönderileceği, bir yerden miras kaldığı ya da yardım amacı ile parayı sizin hesabınızda tutmak istedikleri gibi bilgiler olabilir. Bunların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmak amacıyla ayarlanmış dolandırıcılıklardır. 

12. Web site adreslerini geniden gazın 

Aradığınız, ziyaret ettiğiniz ya da size e-mail ile gönderilen internet sitesi adreslerine direkt olarak tıklamak yerine oradaki adresi adres çubuğuna yeniden yazma tekniğini kullanın. Mümkünse bunu alışkanlık haline getirin. 

13. Çıkış yapmağı unutmağın 

Şifrenizi girdiğiniz bütün sitelerden, çıkış butonlarını tıklayarak çıktıktan sonra bilgisayarınızı kapatın. Modern tarayıcılar bilgisayarınızı kapatmanız durumunda, sîzleri giriş yapmış olduğunuz sitelerden otomatik olarak çıkarıyor olsa da, 'çerez' adını verdiğimiz yöntemle bu durum engellenebiliyor. Sadece 5 saniyenizi alacak bir iş için güvenliğinizi tehlikeye atmayın. 

14. Nişlerinizi kollanın 

Yaptığınız her işlemde dikkatinizi çeken, size ters ya da garip gelen veya olması gerektiğinden fazla iyi olan bir şeyler seziyorsanız, o sistemi kullanmaktan kaçının. 



Atılmak Üzere Olan Yemekleri 

Sipariş Edebilirsiniz 

Avrupa'nın en büyük dışarıdan sipariş edilen yemekler marketine sahip Britanya'da, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir cep telefonu programı (App) dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Too Good To Go ismi verilen App, restoranların gün sonunda atılmak üzere olan yemeklerini yarı fiyatından daha aşağı fiyatlara satmasını sağlıyor. Bu yolla; restoranlar yemek atmaktan kurtulurken, insanlar pahalı porsiyon yemekleri çok daha ucuza yiyebiliyor. Öte yandan, doğaya atılan atık madde oranını da düşürmeyi hedefliyorlar. 
Birkaç küçük şehirde test edilen App, yakın zamanda Londra'da hayata geçecek. 



BİZİMLE 

ÇALIŞMAK 

KAZANDIRIR 


0208 803 9153 


4 Prirtces Road. Edmonton. 

London, N183PR 
Web: www. diy-centercoük 
E-maiL tas@diy-center.eo.uk 


DIY ÇENTER 


FAYANS, LAMİNAT,PARKE, 
MUTFAK & BANYO 


GENİŞ ALAN ÜZERİNE KURULAN SH0WR00MUMUZLA 
MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ 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DOSYA IKITAP/BROŞUR LEAFLETI MENÜ I KARTVİZİT DAVETİYE I FATURA I PROMOSYON ÜRÜNLERİ POSTA KARTLARI TABELA I ANTETLİ KAĞIT I BÜYÜK FORMAT BASKI IT-SHIRTISTICKER 


matbaa 


DESIGN PRINT | SIGNS | PROMO 


HE AD OFFICE 

Unit 5G, Nobel Road, Eley Estate Edmonton, London N18 3BH 
T 020 8807 6262 


BRANCH LOCATION 

64 Stoke Newington Rd 
London Nl 6 7XB 
T 020 7249 9191 


info@matbaa.co.uk 

www.matbaa.co.uk 
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TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN'DAN 



Nadya Murad 3 Yıl Sonra Köyüne Döndü 


Nadya Murad, üç yıl önce DAİŞ’in ŞengaFi işgal ettiği esnada alıkonulduğu köyü Kojo’ya kurtulduktan sonra ilk kez gitti. 
Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi olan Murad, 11 yıl öğrenim gördüğü okulunun çatısından yaptığı konuşmada “Hala IŞİD’in alıkoyduğu 3 bin kadının serbest kalmasını ve toplu mezarların incelenmesini istiyoruz” dedi. 

Ezidi olan Nadya Murad, 2014 yılında DAÎŞ tarafından esir alınmış, bir yılı aşkın süre cinsel istismara ve işkenceye maruz kalmıştı. 

Kendi çabalarıyla kurtulmasından bu yana Ezidilerin karşı karşıya kaldığı insanlık suçları hakkında dünya kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan Birleşmiş Milletler tyi Niyet Elçisi Murad, Şengal’deki Ezidi köyü Kojo’ya geri döndü. 


‘Bu anı üç yıldır bekliyordum’ 

Nadya Murad, üç yıl önce DAİŞ Tilerin Koj oluları kadınlar ve erkekler olarak ayırıp ‘Birleşmiş Milletler tarafından soykırım kabul edilen ’ çeşitli suçlara maruz bıraktığı okulun bahçesine varınca göz yaşlarını tutamadı. 

Murad, 11 yıl öğrenim gördüğü okulun çatısından c Bu anı neredeyse üç yıldır bekliyordum' dedi. 

Güney Kürdistan’daki köyüne DAİŞ’in düzenlediği baskında annesinin, altı kardeşinin ve çok sayıda akrabasının öldürüldüğüne tanık olan Murad, geri gittiğinde ise IŞÎD tarafından ‘köle alınmak için çok yaşlı olduğu’ gerekçesiyle katledilen annesine ait giysiler buldu. 



İran Kürt Güreşçiyi İdam Etti 

Doğu Kürdistan’ın Kirmaşan vilayetine bağlı Şabadi kenti nüfusuna kayıtlı Hucetullah Tudro, Perşembe sabahı Kirmaşan’m Dizlawa Merkez Cezaevi’nde idam edildi. 
Tudro 10 yıl önce, İran’daki güreş müsabakalarında 74 kiloda şampiyonluk elde 


etmişti. Hucetullah Tudro’nun “tecavüz” suçlamasıyla idama mahkum edildiği bildirildi. 

Güvenilir bir kaynağın Hengaw’a aktardığı bilgiye göre, Kürt güreşçi Hucetullah Tudro bir komplo kurbanı oldu. 


BM: Güneydoğu'ya Gitmemize Hala İzin Verilmiyor 


BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad Al Hussein, “Türkiye’nin Güneydoğusu’nda yaşanan ciddi insan hakları ihlallerini soruşturma çabalarının sürekli reddedildiğini” söyledi ve ekledi: “Türkiye’de her geçen gün adil bir yargılanmayı bekleyen insanların sayısı artıyor ve sayı arttıkça bu konuda adil bir yargılanmanın olacağını hayal etmek güçleşmektedir.” 


23 Haziran’a kadar sürecek Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 35’inci İnsan Hakları oturumu Cenevre’de başladı. 
Açılış konuşmasını yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad Al Hussein, “Türkiye’nin Güneydoğusu’nda yaşanan ciddi insan hakları ihlallerini soruşturma çabalarının sürekli reddedildiğini” söyledi. 


560 Çocuk Annesiyle Birlikte Cezaevinde 


CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine cevap veren Adalet Bakanlığı, 560 çocuğun annesiyle birlikte annesiyle birlikte kaldığını bildirdi. 

Milletvekili İlgezdi’nin anneleriyle beraber cezaevlerinde kalan çocuklarla ilgili soru önergesine Adalet Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, 2017 
yılı Nisan ayı itibariyle 171’i tutuklu, 345’i hükümlü olmak üzere 516 kadın cezaevlerinde çocuğuyla kalıyor. 




130 Kişi Vatandaşlıktan Çıkarılıyor 


Resmi Gazete’de aralarında Fethullah Gülen ve HDP’li iki milletvekilinin de bulunduğu 130 kişi hakkında vatandaşlıktan çıkarılma ilanı yayımlandı. 130 kişi 3 ay içerisinde Türkiye’ye dönmezse vatandaşlıktan çıkarılacak. 

Aralarında Halkların Demokratik 


Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer ile eski milletvekili Özdal Üçer’ in 

de bulunduğu 130 kişiye ülkeye dönüş için üç ay süre tanındı. 3 ay içinde dönmeyenler vatandaşlıktan çıkartılacak. Listede Fethullah Gülen ve cemaatinden bazı kişilerinde bulunuyor. 



Şırnak'ta Helikopter Düştü: 13 Asker Öldü 


Şırnak Şenoba’dan havalanan Cougar tipi helikopter kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü iddia edildi. Düşen helikopterde Şırnak Tümen Komutanı Ay doğan Aydın’ m da aralarında 
bulunduğu, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 
yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş, 2 uzman 


çavuş olmak üzere 13 asker yaşamını yitirdi. 

HPG: Helikopteri biz düşürdük 

Halk Savunma Birliği (HPG) yaptığı açıklamada helikopterin kendilerine ait birimler tarafından düşürüldüğünü iddia etti. 



Almanya İncirlik'teki Askerlerini Çekecek 


Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin Alman milletvekili heyetinin İncirlik üssünü ziyaret etmesine izin vermemesinden dolayı askerlerinin Türkiye’de başka bir üsse nakledileceğini açıkladı. 

Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Gabriel, “Türkiye iç siyasi nedenlerden ötürü Alman milletvekillerinin hepsinin ziyaretlerini onaylamadı ” dedi. Alman ordusunun ülke dışındaki görevlerinde parlamentonun karar aldığını belirten Gabriel, “ Türkiye bu durumda İncirlik’teki Alman askerlerini başka yere taşımamız gerektiğini anlamalı. Alman 


Parlamentosu, İncirlik’teki askerler için başka bir yer bulunması konusunu hükümete soracak” dedi. 

Çavuşoğlu: Konya’daki üsse ziyaret mümkün 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Gabriel ile görüşmelerinde İncirlik ziyaretlerini ele aldıklarını ancak bu noktada Konya’daki NATO üssüne ziyaretin mümkün olduğunu söyledi. Almanya ile ikili ilişkilerde olumsuz etkileyen bir atmosfer bulunduğunu ve Almanya’da Türkiye karşıtlığı görüldüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, “ Almanya bize karşı olumlu bir adım atarsa, biz her zaman iki adım atarız” dedi. 
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SERİ İLANLAR a £io 


ilanlarınızı reklamafnews.com adresine gönderebilirsiniz 07429481490 





Kasiyer Aranıyor 


Edmonton’da yeni açılan Kings Food Centre adlı markette çalışmak üzere bayan kasiyerler aranıyor. 

İletişim: 07459036737 


ELINAROSA 


Selda KAYAN 

Graphic Desingner 

Tel: 07940352012 

Email: ruf ojelin a rosa.co.uk 

Web: iArww,elinarosa.ı:cı.ok 
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LEVEL 2-GIDA GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI EĞİTİMİ İLE HİJYEN ZİRVEDE, İŞLETMELER GÜVENDE. 

EN ETKİLİ VE UYGUN FİYATLI 
ÇÖZÜMLER [ÇİN 

0791 7S4 7466 

I nfotaJö elm or s ol u tl o n s .co, u k R5PH ONAYLI EĞİTİM MERKEZİDİR, fift-90 Faul Street, London, EC2A 4NE 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Personel Aranıyor 


İpek Mobilya Croydon Şubesinde Çalışacak İngilizce ve Türkçe bilen Personel aranıyor. 

İletişim: 020 8683 1116 



Personel Aranıyor 


Ada Windows’ta üretim ve montaj alanında çalışacak deneyimli personel aranıyor. 

İletişim: 0208 803 8004 
0795 626 0367 
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Kargo LTD 


A İngiltere içi Eşyalarınız Taşınır JCL Londra - Türkiye Arası Eşyalarınız Taşınır 

Tartye'nin Yet fw Setvitftmz VtondV 


ÜCRETSİZ FİYATLANDIRMA 


Dsfstf or. Mehmet Ali Dev 
Londra: +44 798 455 4334 Urtll: 3* Yarcî 

Londra Ofis. +44 208 127 3797 roüeniiam nis 3 RT Türlîi^&ı +90 534 717 9099 O me h mütaI »d ö vfcargo 


AIR C0N & ELECTRIC 

SOĞUK ODALAR, AİR 
CONDITION, ELEKTİRİK 


Restaurant, market ve kasaplar başta olmak üzere tüm işyerlerine soğuk odalar ve air conditioning kurulumu, tamir ve bakımı profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılır. 

Ticari, endüstriyel ve evlere sertifika verilir. 

• Commercial Soğutucular 
•Air Conditioning 

• Cold Rooms (Soğuk Odalar) 

• Fridge, Freezer 

• Elektrik İşleri dahil 


SHINE CONSTRUCTION 

COMPLETE BUILDERS 


BUILDING-ELECTRICAL-PLUMBING 


ŞAHIN KOŞAR 
07745824025 


sahinkosar34@gmail.com 


-4 


Elektric Sertifikası verilir. 
Approved Certificate Given 

ivkaircon@hotmail.com 
07792 367 306 

185 Angel Place, Fore 
Street, Edmonton, 

London N18 2UD 


r 


Red Nose CL0WN 

Hatun USTA 

Professional Clown Services 


m 






For VVedding, Birthday parties and ali other special parties 

Feel Free Contact: 

«34 Bexley Gardens, London, N9 9BX 

0744 818 5815 
www.rednoseclown.co.uk 


PfYCH£ COTJSVLTAKJCV 

Psikolog Dr. Duygu Cantekin 

• Psikoterapi 

• Araştırma 

• Eğitim 

• Danışmanlık 

www.duygucantekin.com info@duygucantekin.com 


KEBENC BOOKKEEPING 

Şehriban Kebene 
Bookkeeping 


0745 9115606 

kebencsehriban@hotmail.com 


Satılık Ocakbaşı 
Restaurant 

Leicester bölgesinde 
Detaylar için 

İletişim: 07799 402024 


» 


Bluedots Yeminli 
Tercümanlık Bürosu 

Tüm dillerde her türlü evrak çevirisi uzman tercümanlar tarafından yapılır. 


Hasiane Rapûriars 
Mahkeme Kararları 
Noterlik Hizmetleri 
Boşanma Karadan 
Diploma Çevirileri 
Transkript 


Davetiye Yazma 

Vekaletname 

Hazırlama 

Resmi Yazrşmalar 
Yardım Başvurulan 

Telefon 
Görüşmeleri 
Apostil İşlemleri 


68 Stoke IMewington Road. London, N16 7XB 

Tei: 020 7254 7504 - 077 3747 9749 
emaii: ha 5 anik 0 @gmail.com 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İran'da Kadınlar Başörtü Zorunluluğuna Karşı Kampanya 


İran’da Benim Saklı Özgürlüğüm 

hareketi kadınların başörtü zorunluluğunu protesto etmek için ‘Beyaz Çarşambalar’ kampanyasını başlattı. 

İran’da kadınların başörtüsü takmadan dışarı çıkması 1979 yılından bu yana yasak. Baskı altında yaşayan kadınlar bu kuralı protesto etmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bunlardan biri de İranlı aktivist ve gazeteci Masih Alinejad’ın başlattığı My Stealthy Freedom (Benim Saklı Özgürlüğüm) adlı hareketin startını verdiği ‘Beyaz Çarşambalar’ (#WhiteWednesdays) kampanyası. 

Kampanyanın amblemi barış rengi olan beyaz 

Kampanya çalışmasına dair hazırlanan açıklamanın bir bölümü şöyle: 

“Örtüsüz geçen çarşamba günleri veya #WhiteWednesdays (Beyaz Çarşambalar) adlı yeni bir kampanya başlatıyoruz. (Örtü) zorunluluğu olmayan bu Çarşamba, (örtü) zorunluluğuna karşı olan tüm erkek ve kadınlar için olan bir gün. Bu kampanya aynı zamanda peçe giymeyi isteyen, ancak bunu başkalarına dayatma fikrine karşı çı¬ 


kan kadınlara da hitap ediyor. İran’daki birçok örtülü kadın, zorunlu örtünün dayatılmasmı bir hakaret olarak görüyor. Bu kadınlar, beyaz giymiş fotoğraflarını çekerek, örtü zorunluluğuna itirazlarını gösterebilirler. 
Kampanyamız zorlamaya karşı olan barışçıl bir protesto ve hepinizi bize katılmaya davet ediyoruz. 

Beyaz bilezik takan erkekler ve beyaz başörtüsü örten kadınlar lütfen videolarınızı bize gönderin. Örtü zorunluluğuna karşı olan bu protesto gösterisinin amblemi barış rengi olan beyaz rengidir. İran’da yaşayan her İranlı kadın, başörtüsü takmayı seçer ya da seçmez. Zorunlu peçeyi savunanların kendi mitinglerini kolaylıkla yapmalarına izin verildiğine göre, her Çarşamba günü kampanyamızın işareti olan beyaz renkle tepkimizi göstereceğiz. ” 

İranlı kadınlar ve erkekler beyazlı videolarını ve fotoğraflarını #WhiteWednesdays etiketiyle gönderiyor. 

Hareketin çağrıcısı Alinejad da Instagram hesabından iki erkek arkadaşının beyaz bilezik, bir kadının ise beyaz örtü taktığı bir fotoğrafı #WhiteWednesdays etiketiyle paylaştı. 


Karadağ Resmen NATO Üyesi Oldu 


Karadağ, NATO’ya katılımına ilişkin belgeyi ABD Dışişleri Bakanlığı’na teslim ederek resmen NATO üyesi oldu. 

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen törende Karadağ’ın NATO’ya katılımına ilişkin belgeyi ABD Dışişleri Ba¬ 


kan Yardımcısı Thomas Shannon’a teslim etti. Böylece Karadağ, resmen NATO üyesi oldu. 

Kuzey Atlantik Antlaşması’na göre bir ülkenin NATO’ya katılması için, o ülkenin antlaşmaya katıldığına dair belgeyi ABD yönetimine teslim etmesi gerekiyor. 



DAİŞ Filipinler'de Bir Kenti İşgal Etti 


Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, orduya, Marawi kentini işgal eden DAİŞ bağlantılı örgüte mensup militanları, ellerindeki rehineleri öldürseler dahi öldürmeleri talimatını verdi. 

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, sıkıyönetim ilan edilen kentteki çatışmalar¬ da çok sayıda asker ve polisini kaybettiğini belirterek, bu duruma göz yummayacağını söyledi. Duterte orduya, Marawi kentini işgal eden DAİŞ bağlantılı örgüt mensupları, 


ellerindeki rehineleri öldürseler dahi öldürmeleri talimatını verdi. Hükümet verilerine göre, militanlarla ordu mensupları arasında 
10 günden uzun süredir devam eden çatışmalarda, cumartesi itibarıyla 120 DAÎŞ’li, 38 
güvenlik görevlisinin yanı sıra 20 de sivil hayatını kaybetti. 

Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Valisi Mujiv Hataman, cuma günü 
21.00 itibarıyla Marawi kentinde 3 bin 139 
kişinin mahsur kaldığını belirtmişti. 



Roger Waters: Trump Kleptokrasinin Baş Sahtekarı' 


Roger Waters, cuma günü yayınlanan stüdyo albümü ‘Is This the Life We Really Want’ın açılış şarkısına Amerika devlet başkanı Donald Trump’m ‘kendisi hariç kimseyi umursamadığını gösteren’ ses kaydını koydu. Billboard’a konuşan Waters, Trump için ‘Kleptokrasinin baş sahtekarı, asla bir daha kazanamaz’ dedi. 

Efsanevi rock grubu Pink Floyd’un ku¬ 


rucusu Waters sözlerini şöyle sürdürdü: “ Trump’ın Amerika’yı tekrar harika yapacağına, işlerini geri alacaklarına inanan insanlar bugün ya da yarın bunun Trump ’m üzerlerinde kurduğu bir güven oyunu olduğunu, aslında umurunda olmadıklarını anlayacaklar. Trump kendisi hariç kimseyi umursamıyor. Bu onun için bir oyun. ” 



Bob Dylan'ın Nobel Konuşması: 'Şarkılar Edebiyat Gibi Değildir 1 


Nobel Ödülü’nü alanların yaptığı ‘Nobel Konuşması’m gerçekleştiren Bob Dylan’ın konuşması edebiyat ve şarkı sözleri üzerine oldu. “Şarkılar edebiyat gibi değildir” diye konuşan Dylan, “Onlar söylenmek içindir, okunmak için değil” diyor. 

ABD Ti şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan, Nobel Ödülü’nü alanların yaptığı ‘Nobel Konuşması’m sonunda gerçekleştirdi. Dylan’m 4 bin kelime uzunluğundaki Nobel Konuşması, 27 dakika uzunluğundaki ses kaydı eşliğinde İsveç Akademisi’nin internet sitesine konuldu. 


Dylan konuşmasına, şarkı sözlerinin edebiyat sayılıp sayılamayacağına değinerek başlıyor. 

Ardından 1959 yılında hayatını kaybeden müzisyen Buddy Holly’nin nasıl kendisine ilham kaynağı olduğundan bahsediyor. Her şeyin Holly ile başladığını söyleyen Dylan, edebiyat alanında kendisini etkileyen üç eser olarak Herman Melville’in Moby Dick, Homeros’un Odysseia ve Erich Maria Remarque’nin Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı kitaplarını sayıyor. 


Katar'dan Uzlaşma Mesajı 

6 Arap ülkesinin diplomatik ilişkileri 
kestiği Katar, Körfez’de oluşan krizin hafiflemesi için taraf ülkelere uzlaşma çağrısı yaptı. Katar Dışişleri Bakanı, Körfez’deki komşularına karşı misilleme yapmayacaklarını ve diyalog istediklerini söyledi. Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki 7 ülke yönetiminin diplomatik ilişkilerini kestiği Katar, krizin çözülmesi için uzlaşı çabalarına açık olduğunu söyledi. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuveyt’in krizin çözümü için aracı olacağı belirtildi. 
Doha yönetiminin ülkeye yönelik yaptırımlara karşılık vermeyeceği de ifade etti. 


Katar’dan diyalog vurgusu 

Katar’m “Kardeş ülkeler arasındaki bu tip farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesi” taraftarı olduğu ifade edildi. Dün, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Maldivler, Yemen’de Suudi kontrolündeki hükümet ve Lib¬ ya’daki Tobruk hükümeti, “Terörist faaliyetleri ve İran’ı desteklediği” iddiasıyla Katar Ta ilişkileri kesme kararı almıştı. 
Körfez İşbirliği Teşkilatı içerisinde yalnızca Umman ve Kuveyt, Katar Ta bağlarını koruyor. 
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Weneyen hezar û 400 sal bere 


Li Çîne di goreke de vveneyen rawire şîn, hespekî ku difire û xwedayekî tazî ye ku hakime bay e ye, hatin dîtin. Weneye ku ‘rawire’ şîn temsîl dike, li sere bane hola ku diçe göre ye. 

Li Çîne di goreke de vveneyen rawire şîn, hespekî ku difire û xwedayekî tazî ye ku hakime baye ye, hatin dîtin. Weneye ku ‘rawire’ şîn temsîl dike, li sere bane hola ku diçe göre ye. Arkeologen çînî diyar dikin ku vveneyen di göre de hatine dîtin, bi motîfen cüda hatine neqişandin û peyamen gelekî girîng û dewlemend didin. Li gorî arkeologan, gelek ji van vveneyen di dîwaran de, di gelek gören ji we serdeme mayî de jî ten dîtin. Gelek neqşen ku hatine dîtin hej çi vedibejin û temsîla çi dikin, nehatiye kifşkirin. 
Arkeologan da zanîn ku vveneye tazî ye ku xwedaye baye temsîl dike, ji ber çi ber bi göre ve dibeze, hej ji hela wan ve nehatiye zelalkirin û bal kişandin ser ravvire şîn (bi gotina arkeologan) û çi temsîl dike şîroveya we nehat kirin. 


Gor hatiye talankirin 

Arkeologan destnîşan kir ku piştî gor sala 2013’an te şelandin, haya wan ji ve göre çedibe. Gor li bajare Xînzhouye ye û di navbera salen 2013 û 2014’an de ji hela arkeologen Enstîtuya Arkolojîk a Eyaleta Şansî ve hatiye lekolînkirin. Arkeologan piştrast kir ku odeya göre hatiye şelandin, hestiyen mirovan en di göre de hatine dizîn û tene çend parçeyen darbeste di göre de mane. 
Le te gotin ku beşeke hola odeye ya ku diçe göre, kesî dest nedaye, nehatiye şelandin û gelek vvene û berhemen baş hej wekî bere mane. Di nav vveneyen ji hela ekîbe ve dîtî de, hin vveneyen fantastîk û mîtolojîk jî di nav de, vveneyen ku kirîn û firotina hespan û neçîre temsîl dikin jî hatine dîtin. Li gorî arkeologan der bare çûyîna bihûşte, bazirganiya hespan, neçîrvanî, cil û bergen devvlemend, jiyana civakî, dîrok, çand û pekanînen leşkerî de pirr agahiyan dide. 



Rejîma îrane şûre xwe li Kurmancî û alfabeya Latînîkil kir! 


Rejîma îrane ji ber ku bi alfabeya Latînî, bi zaravaye Kurmancî ye Kurdî pirtûka pervverdehiye amade kir der bare nivîskare Xorosanî Ebas Ismaîlî lepirsîn da destpekirin. 

Îstîxbarata îrane îtlaat li bakure Xorosane ji ber ku bi alfabeya Latînî, bi zaravaye Kurmancî ye Kurdî pirtûka pervverdehiye amade kir der bare Ebas Ismaîlî lepirsîn da destpekirin. 

Li gorî Navenda Mafen Mirovan û Demokrasiye ya Rojhilat ji bo ku bi alfabeya Latînî pirtûka pervverdehiye amade kiriye lepirsîn hatiye destpekirin û bang li Ismaîlî kirin da ku îfadeya xwe bide. 

Hate ragihandin di lepirsîne de ku ji hela büroya îtlaate ya bajare Meşhete ve hatiye destpekirin ji Ismaîlî re hatiye gotin, °Alfabeya Latîn a komen terorîst e. E w Komara Îslamî ya îrane ji xwe re dikin hedef. Qedexe 


ye ku bi ve alfabeye weşan werin kirin.” 

Te gotin weşanxaneya Emû Elewî ku beriya niha jî bi alfabeya Latînî, bi Kurmancî 
8 pirtûken zarokan û 30 pirtûken vvejeyî 
weşandine, dibe ku were girtin. 

Nivîskar û revvşenbîren Xorosanî jî diyar kirin ku zaravaye Kurmancî ye Kurdî zimane sereke ye we he re m e ye û xwestin ku astengiyen li peş pervverdehiye werin rakirin. Nivîskar û rewşenbîr dixwazin xala 15’an a destûra îrane ku destûr dide gelen ne Fars jî bi zimane xwe dikarin pervverdehiye bibînin, were sazkarkirin. 

Beriya bi çend salan jî meclîsa günde Baxçiq e Bîcnûrde naven Kurdî bi alfabeya Latînî li kuçe û kolanen xwe danîbûn. Le piştî bi çend rojan Rewşa Awarte hatibû ragihandin, tabela hatibûn rakirin û li şûna wan tabelayen bi Ingilizî hatibûn daliqandin. 



Tirkiye destûre nade NY'ye 


Di civîna Mafe Mirovan a Netevveyîn Yekbûyî (NY) de Komisere Bilind Zeid Al-Hussein Tirkiye bi zimanekî tund rexne kir û got: “Enqere he jî destûre nade ku em biçin bajaren Kurdan û fikaren me yen derbare binpekirinen mafan de zede dibin.” 

Di civîna Mafe Mirovan a Neteweyîn Yekbûyî (NY) de Komîsere Bilind Zeid Al-Hussein Tirkiye bi zimanekî tund rexne kir û got: “Enqere he jî destûre nade ku em biçin bajaren Kurdan û fikaren me yen derbare binpekirinen mafan de zede dibin.” 

35’emîn Civîna Mafe Mirovan a Konseya Mafe Mirovan a Netevveyen Yekbûyî (NY) li doh Cenevreye dest pe kir. Komîsere Bilind e Mafe Mirovan a NY’e Zeid Ra’ad Al-Hus¬ 


sein, axaftina destpeke kir. 

Al-Hussein, di axaftina xwe de cih da Tirkiyeye jî û got, “Ji axaftina ku min di îlona 2016’an de li vir kirî heta roja îro ti peşketin çenebûye. Bi xemgînî dibejim, ti guhertin çenebûye. Tirkiye destûre nade ku em binpekirinen mafan en li Başûrerojhilate Tirkiyeye lebikolin. Li Tirkiyeye her ku diçe hejmara kesen li benda dadgehkirineke adil in, zedetir dibe û her ku hejmar zede dibe, hevi- ya pekhatina dadgehkirineke adil kem dibe.” 

Civîn de 3 hefteyan bidome û cihekî fireh bide Tirkiyeye. Di hefteya duyemîn a civîne de rapora Raportöre Taybet e Fikir û îfadeya Azad e NY’e David Kaye amadekirî we be xwendin û ji bo Tirkiyeye we civîneke taybet jî be lidarxistin. 



Nasnameya erîşkaren London Bridge eşkere bû 


Di erîşa ku evara Şemiye li London Bridge û Borugh Market Te pek hatî de 7 kes hatibûn qetil kirin û bi dehan kes hatibûn birîndar kirin. 

Di daxuyaniya polîse Brîtanyaye de, nasnameya erîşkaren bi keran 7 kes kuştin, hate eşkerekirin. Hat gotin, ev erîşkar Khûram Shazad Bûtt e 27 salî, Rachîd Redoûane ye 30 salî û Youssef Zaghba ye 22 
salî ne. 


Li gorî polîsan, Khûram Bûtt welatiyekî Brîtanyaye bû, ku bi esle xwe ji Pakîstane bû û ji aliye MI5 ve dihate zanîn. Hat îdîakirin, ku ti nîşaneyek li ser vî kese tine bû ku erîşeke bi vî rengî bike. 

Te texmînkirin ku Rachîde Redoûane jî welatiye Fas û Lîbyaye ye û ji aliye îstîxbarate ve nedihat zanîn. Yousef Zaghba jî bi esle xwe ji Fase ye û hemvvelatiye îtalya ye. 


Bajarekî4 hezar salî li ber Çeme Ze 


Martha Henriques ji rojnameya International Business Timese re gotarek li ser bajarekî 4 hezar salî ye li Başûre Kurdistane vedîtî nivîsî. 

Martha Henriques ji rojnameya International Business Timese re gotarek li ser bajarekî 4 hezar salî ye li Başûre Kurdistane vedîtî nivîsî. Henriques dide zanîn ku arkeologe berpirs ji kolanen arkeolojîk, ji zanîngeha bajare Lehistane Poznane Raf al Kolinski ecebmayî maye ji ber mezinahiya bajer, ji ber ku bajaren kevnar en ji heman serdeme yen li devere heta niha hatî dîtin, 


pişûktir bûn. 

Ev devera li ber çeme Ze ye li Bakure bajare Hevvlere ve çare îsbat kiriye ku ware bajarekî bûye ku weke nîv xeleke ava ye ku ji keviyan ber bi navenda we ve 300 metro direjahî heye. Arkeologan da zanîn ku li devere 12 hezar eşyayen arkeolojîk hatine dîtin û pe re jî li hawerdore di encama lekolînen bi alîkariya weneyen ji satelîtan, lekolîna 
mûzexane û hevpeyvîna xelke devere, 260 
deveren din en di heman serdeme de şen en pişûk vedîtine. 
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Operasyona Rizgarkirina Reqaye Destp kir 




Fermandariya Giştî ya Hezen Sûriyeya Demokratik doh bi daxuyaniyeke çapemeniye ragihand ku ew mizgîngiya “Şere Mezin” e ji bo rizgarkirina bajare Reqaye didin. Her wiha fermandariye diyar kir ku bezen wan bi moral û amadekariyeke xurt ji bo vî şeri amade ne. 

Fermandariya Giştî ya QSD'e bi nave "Cenga Mezin" destpekirina qonaxa rizgarkirina bajare Reqaye, ragihand. 

Daxuyaniya dîrokî ya fermandairya QS-D'e ku ev demek e, herkes li bende ye ji aliye berdevke QSD'e Telal Silo ve hat xwendin. 
Daxuyanî li bajaroka Hezîma ye bakure Reqaye bi beşdarbûna Fermandaren QSD'e, nûner û Hevseroka Meclîsa Sivîl a Reqaye Leyla Mustefa û nûneren elen hereme, hat dayîn. 

Berdevke Fermî ye QSD’e Talal Silo bal li ser berxwedaniya hezen QSD’e kişand û li ser operasyone got: "Piştî berxwedana demdirej a hezen me û hezen hevkar a li dijî terorîstan, efsaneyen dîrokî û qehremanî hatin afirandin. Ji berxwedana dîrokî ya Kobane heta rizgarkirina Gire Spî, Hol û Şedade, heta rizgarkirina günden Dera Zore û Reqaye, rizgarkirina Bendaven hereme, azadkirina bi deh hezaran şeniyen wan hereman ji terorîstan û li gorî derfeten xwe pekanîna pediviyen wan en jiyanî, hezen me gelek pengaven dîrokî biserxistine. 


Hezen di Cenga Mezin de 

Silo armanca operasyone wek tekbirina paytexta DAIŞ’e bi nav kir û wiha pe de çû: “Em îro (doh) dest bi Cenga Mezin a rizgarkirina bajare Reqaye dikin e ku çeteyan ji xwe re kiriye paytexta terör û terorîstan. Hezen beşdarî ve cenga dîrokî bûne ev in: ‘YPG, YPJ, Arteşa Şoreşgeran (Ceyş El-Siwar), Cebhet El-Ekrad, Lîwa El-Şemal El-Dîmoqratî, Hezen Eşîran, Tugaya Mexawîr Humis, Siqûr El-Reqqa, Lîwa El-Tehrîr, Tugaya El-Selaciq, Hezen Senadîd, Meclîsa Leşkerî ya Süryanî, Meclîsa Leşkerî ya Minbic, Meclîsa Leşkerî ya Dera Zor, Hezen Erka Xweparstine û Hezen Nuxbe.’ “ 

Bi hevkariya hereme hemûyîbi re ve diçe 

Li ser koordînekirin û hevkariya we were kirin jî Silo axivî û got: “Ev şer bi piştgiriyeke mezin ji Meclîsa Sivîl a Reqaye, Meclîsa Sûriya Demokratîk (MSD), mezinen eşîran û rûspiyen hereme û bi alîkariya gele me ye li hereme pek te. Em mizgîniya destpekirina Cenga Dîrokî ya rizgarkirina Reqaye radigihînin û destnîşan dikin ku hezen me bi moraleke bilind û amadekariyeke mezin ji şer re amade ne da ku pîlana leşkerî ya bi hevkaren me yen Koalîsyone Navneteweyî re hatibû girtin, pek bînin. 


JihadiJackye BrîtanîKet Deste Şervanen YPG'e 


Welatiye Brîtanî e endame DAÎŞ'e ku wekî ( Jihadi Jack’ (Jack e Cîhadî) dihat nasîn Jack Letts ji aliye YPG'e ve batiye girtin. Li gorî çapemeniya Brîtanî, Jack ji rojnameya Al Arabiya re axiviya û xwestiye vegere gel dayika xwe. 

Rojname agahiyen xwe disipere de û bave Jack Letts û dibeje, de û bave Jack, Sally Lane û John Letts ji wan re gotine, küre wan telefonî wan kiriye û gotiye, ew di deste hezen Kurd de ye. Diya Jack e terorîst edîtora pirtûkan e û bave wî jî cotkare organîk e. 

De û bave wî yen li Oxfordshire dimînin, 


îdîa dikin ku Jack Letts e 21 salî e ku ji Ingilistane ji bo tevlî nav refen çeteyen DAIŞ'î bibe, bere xwe dabû Sûriye, poşman bûye û paşe jî bi alîkariya hezen QSD'e di erdekî mayîn le çandî re bihuriye û niha ketiye deste hezen YPG'e. Bi qasî ku nûçe dide zanîn, Jack ji nezî Reqaye reviyaye û xwe gihandiye hezen YPG'e yen di Pengava Xezeba Firate de cihe xwe digire. Bi her halî de û bave wî didin zanîn ku bi ve nûçeye dile wan hinekî reet bûye. 

Herçî YPG ye der bare bûyere de hîna ti agahî nedane. 


Xweziya Tirkan di qirika wan de ma 

Li ser hewldanen astengkirina operasyone jî Silo diyar kir ku hemû astengiyen li dijî wan, hatine pûçkirin û got: “Hezen cüda weke di mînaka erîşa li ser Qereçox de hate dîtin, xwestin peşî li ve pengava dîrokî bigirin û asteng bikin. Le ev hewildanen beyhûde tev hatin pûçkirin û van erîşan, berovajî hedefa xwe, îradeya me hîn xurtir kir û İsrara me ya tekoşîne ya li hemberî terorîzme hîn zedetir kir. Şehîden Qereçoxe ji me re bûn meşale. Em e xwedî li bîranîna wan derkevin û serketina cenga mezin, diyarî ruhe wan pakrewanan bikin.” 

Bang li Reqayiyan û spasdariyen QSD'e 

Di dawiya daxuyaniye de Silo got: “Careke din em bang li gele me ye bajare Reqaye dikin, da ku dûr bin ji navenden dijmin, nuqteyen hesas û cihen şer. Li derdora hezen me kom bibin û alîkariya hezen me bikin, da ku erken xwe pek bînin. 

Di heman deme de em bang li ciwanen Reqaye dikin ku ji bo di rizgarkirina bajare xwe de cih bigrin, bila tevlîbûna xwe ya nava hezen me dewam bikin. 

Bi ve boneya dîrokî, em şehîden xwe yen ku ji bo gihiştina ve qonaxe cane xwe feda kirine bi rezdarî bibîr tînin û şîfaye ji birîndaren xwe yen qehreman re dixwazin. 


Em bi nave Fermandariya Giştî ya Hezen Sûriyeye Demokratîk (QSD) hemû hez û komen beşdarî Cenga Mezin dibin, bi şervan û fermandaren we, silav dikin û serkeftine ji wan re dixwazin. 

Di heman deme de em spasiya Hezen Koalîsyona Navdewletî dikin. 

Em hemû gele xwe ye ji hemû mezheb û olan ku li dijî teroristan li ber xwe dan silav dikin. Her wiha em hemû hevalen rojnamevan en ku şere me ji raya giştî re ragihandine û ji bo dîmenen zindî veguhezînin li keleka hezen me bûn, silav dikin." 

Fermandariya Giştî ya Hezen Sûriye ya Demokratîk (QSD).” 

Hezen QSD'e ketin Reqaye 

Hezen Sûriyeya Demokratîk (QSD) piştî ragihandina destpekirina “Cenga Mezin” ji bakur ve, xwe nezî navenda bajare Reqa kir. Ji bakur û rojava ve hezen QSD'e ber bi bajer ve ten û gihiştine keviyen taxa El-Maşleb. Rexistina Çavderiya Mafe Mirovan a Sûrî (SOHR) îdîa kir ku ev tax beriya niha bi çend rojan ji aliye DAIŞ'e ve di encama şeren dijwar hatiye valakirin. SOHR'e wekî din da zanîn ku çavkaniyen heremî dane zanîn ku hezen QSD'e ji bo ku xwe ji rojhilat ve jî bigihînin bajer re û piran temîr û amade dikin. Li aliye din agahiyen ji hereme didan zanîn ku avahiyen li keviya bajer ji aliye hezen QSD'e ve hatine rizgarkirin û şeren destpeke yen li nava bajer jî diqewimin. 
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Wenesaze Surî Abdullah Al Omari seroken cîhane wekî penaber xez kirin. Wenesaz ye ku bi xwe penaber e, di stüdyoya xwe 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Di nav wan weneyan de, Erdoğan, Cameron û Trump jî hene. Me çend 
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